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A. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn học ngày nay đang từng ngày đổi mới theo bƣớc tiến của xã hội. Nếu 

những nhà văn khác mang màu sắc về cảm hứng thế sự thì Nguyễn Nhật Ánh lại 

chọn cách quay về với tuổi thơ với những câu chuyện thật đẹp mà giản dị. Nhà 

thơ Lê Minh Quốc từng nói: “khi liệt kê tên tuổi và tác phẩm của một thế hệ nhà 

văn, hội đồng làm văn học sử có thể nhớ đến người này và quên béng người kia, 

có thể chọn người này và bỏ sót người kia nhưng với Nguyễn Nhật Ánh, người ta 

không thể, dù cố tình hoặc vô tâm”. Nhắc đến Nguyễn Nhật Ánh thì chắc hẳn 

không chỉ trẻ em mà những ai từng là trẻ em cũng sẽ liên tƣởng đến một cái tên 

đầy thú vị “hoàng tử bé” trong thế giới tuổi thơ. Một cái tên mà ông đƣợc độc giả 

thân thƣơng trao tặng. Với đề tài viết cho tuổi học trò Nguyễn Nhật Ánh làm cho 

thế hệ trẻ dƣờng nhƣ bị mê hoặc và luôn muốn khám phá tất cả tập truyện của 

ông với một tâm thế “đọc không bao giờ chán”. Cùng với lối viết dí dỏm nhẹ 

nhàng với những câu chuyện về tình yêu tuổi học trò ngây ngô, đáng yêu nhƣ : “ 

Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc, Bàn có năm chỗ ngồi, Con chó nhỏ mang giỏ 

hoa hồng…Và mới đây nhất là truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình khiến 

độc giả mê đắm”… Nhân vật trong truyện ông hầu hết là những đứa trẻ tinh 

nghịch, hồn nhiên, vô tƣ với tình bạn trong sáng và cả những rung cảm rất chân 

thật theo kiểu tình yêu học trò. Những nhân vật ấy không hề xa lạ hay đến từ một 

xứ sở nào khác mà đích thực họ đều bƣớc ra từ cuộc sống của mỗi chúng ta. Có 

lẽ vậy mà mỗi  lần đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh bạn sẽ thấy quen thuộc ngay với 

những tính cách, những câu chuyện trong từng trang sách ấy.  

Nếu xƣa nay chúng ta quen với cách khám phá các tác phẩm nghệ thuật 

theo lối truyền thống nhƣ giới thiệu, cảm nhận, đánh giá, phân tích các yếu tố 

nghệ thuật riêng lẻ thì ở thi pháp học hiện đại có cái nhìn và cách khám phá hoàn 

chỉnh, cụ thể và cách tiếp cận văn chƣơng với quy luật phổ quát hơn dƣới sự tổ 

chức hình thức mang tính nội dung của sáng tác văn học. Nếu nói rằng văn học là 

một hình thái ý thức xã hội, tác phẩm văn học là một hiện tƣợng ngôn ngữ, thì thi 

pháp là một hệ thống nghệ thuật của một hiện tƣợng văn học và thi pháp học là 
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bộ môn khoa học nghiên cứu về hệ thống nghệ thuật đó. Khi khám phá tác phẩm 

văn học dƣới góc độ thi pháp ta sẽ thấy rằng hình thức nghệ thuật luôn gắn với tính 

hệ thống, tính quan niệm và tính chất tinh thần. Hoàn toàn không mang tính riêng 

lẻ. Có lẽ vì vậy mà tác phẩm văn học đƣợc soi rọi sẽ hiện hữu khả năng phản ánh 

đời sống của một hình thức nghệ thuật đƣợc sự giới hạn và chiều sâu ở từng góc 

độ thẩm mỹ của nó. Cũng chính vì lí do trên mà tôi quyết định chọn đề tài : 

“Truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dưới góc 

nhìn thi pháp học” để làm đề tài nghiên cứu cho bài khoá luận của mình. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Với việc nghiên cứu đề tài về truyện dài ngày xưa có một chuyện tình của 

nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dƣới góc nhìn thi pháp học, tôi nghiên cứu ở khía 

cạnh sau: Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời, không gian và thời gian nghệ 

thuật, ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật. Không chỉ dừng lại ở đó, thông qua 

nghiên cứu những khía cạnh ấy, sẽ làm sáng tỏ hơn phong cách nghệ thuật của 

nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình dƣới góc nhìn thi pháp học 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

 Đề tài tập trung nghiên cứu các bình diện sau: Quan niệm nghệ thuật về 

con ngƣời, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ và giọng điệu 

trần thuật 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp sử dụng phƣơng pháp này nhằm tách 

từng đối tƣợng nghiên cứu ra thành những vấn đề nhỏ giúp việc nghiên cứu tác 

phẩm một cách chi tiết hơn. Rồi sau đó sẽ tổng hợp lại toàn bộ những đối tƣợng 

nghiên cứu để đánh giá và đƣa ra những lời nhận xé khách quan nhất 

- Phƣơng pháp thống kê: Sử dụng phƣơng pháp này để thống kê các kiểu 

con ngƣời, không gian và thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ và giọng trần thuật 

trong truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình 
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- Phƣơng pháp so sánh vận dụng phƣơng pháp này để so sánh truyện dài 

Ngày xưa có một chuyện tình với một số truyện khác cũng viết về đề tài tình yêu 

tuổi học trò của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để tìm ra những điểm khác biệt và 

mới lạ ở truyện này  

5. Lịch sử nghiên cứu về truyện dài ngày xưa có một chuyện tình dƣới góc 

nhìn thi pháp học 

5.1. Tình hình nghiên cứu chung về các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật 

Ánh 

Là ngƣời viết hơn một trăm cuốn sách thiếu nhi nhƣng Nguyễn Nhật Ánh 

không chỉ là tác giả dành cho trẻ em, hay tuổi mới lớn. Sách của anh đến với 

hàng triệu độc giả, khiến mọi ngƣời say mê. Có hẳn một thế hệ ngƣời đọc của 

Nguyễn Nhật Ánh. Họ lớn lên, lập gia đình và con cái của họ tiếp tục yêu trang 

viết của anh. Năm 2013, có thể xem nhƣ là một năm nở rộ các công trình nghiên 

cứu chuyên biệt về Nguyễn Nhật Ánh. Có thể kể ra đây những luận văn và khóa 

luận sau: Đặc điểm truyện Nguyễn Nhật Ánh (Phạm Thị Vân); Luận văn của 

Nguyễn Thị Đài Trang với đề tài : Nhân vật trẻ em trong truyện Nguyễn Nhật 

Ánh - nghiên cứu về diện mạo văn học thiếu nhi, quan niệm nghệ thuật về con 

ngƣời và kiểu nhân vật trẻ em cùng với nghệ thuật xây dựng nhân vật trẻ em 

trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Nhân vật dị biệt trong văn xuôi Nguyễn 

Nhật Ánh và Nguyễn Ngọc Thuần (Phạm Thị Hằng); Nhóm nhân vật bất toàn về 

nhận dạng trong sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh (Phạm Thị Tuyết)...  

5.2 Tình hình nghiên cứu truyện ngắn Ngày xƣa có một chuyện tình dƣới 

góc nhìn thi pháp học 

  Truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình  là một trong những truyện viết 

về tình yêu ở lứa tuổi học trò hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh . Truyện đƣợc coi 

có lối viết mới lạ nhất trong những truyện trƣớc đây của ông vì truyện xuất bản 

năm 2016 tuy nhiên cho đến nay chƣa có công trình nào nghiên cứu tác phẩm 

này. Nên tôi quyết định chọn Truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình của nhà 

văn Nguyễn Nhật Ánh đƣới góc nhìn thi pháp học làm đề tài nghiên cứu cho bài 

khóa luận của mình để tìm ra cái hay cái đẹp trong tác phẩm 

https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/nguoi-ham-mo-87-tuoi-cua-nha-van-nguyen-nhat-anh-2977797.html
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6. Đóng góp của đề tài 

Nghiên cứu truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình của Nguyễn Nhật 

Ánh dƣới góc nhìn thi pháp học giúp cho độc giả cảm nhận cái hay cái đẹp của 

tác phẩm theo nhiều chiều. Đồng thời giúp ngƣời đọc cảm nhận sâu sắc hơn về 

tác phẩm và những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua tác phẩm. Bên cạnh 

đó việc nghiên cứu giúp cho tác phẩm khẳng định vị trí của mình trong nền văn 

học Việt Nam nói riêng và văn học thế giới nói chung. 

 Ngoài ra việc nghiên cứu đề tài này còn là tài liệu tham khảo cho những 

công trình nghiên cứu khác trong tƣơng lai về Nguyễn Nhật Ánh và những tác 

phẩm của ông 

7. Cấu trúc của đề tài  

 Ngoài phần mở đầu và kết luận và tài liệu tham khảo, khóa luận bao gồm 

3 chƣơng  

Chƣơng 1: Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời trong truyện dài Ngày xưa có một 

chuyện tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh  

Chƣơng 2: Không gian và thời gian ngệ thuật  trong truyện dài Ngày xưa có một 

chuyện tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh  

Chƣơng 3: Ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật trong truyện dài Ngày xưa có một 

chuyện tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

B. NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1: QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƢỜI TRONG 

TRUYỆN DÀI NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH CỦA NGUYỄN 

NHẬT ÁNH 

1.1.Giới thuyết quan niệm nghệ thuật về con ngƣời 

Macxin Gorki đã từng khẳng định: “Văn học là nhân học”. Đó là nghệ 

thuật miêu tả biểu hiện con ngƣời. Do vậy, con ngƣời chính là đối tƣợng chủ yếu 

của văn học. Dù miêu tả thần linh, ma quỷ, đồ vật, hoặc đơn giản là miêu tả các 

nhân vật, văn học đều nhằm mục đích miêu tả và thể hiện vào con ngƣời. Thực tế 

cho thấy, không có một tác phẩm, một tác giả hay một nền văn học nào lại chỉ 

đơn thuần nói về thiên nhiên mà không liên quan đến con ngƣời. Nói cách khác 

mục đích miêu tả của nhà văn là nhằm hƣớng đến thể hiện con ngƣời. 

1.1.1. Con ngƣời giàu lòng vị tha, cao thƣợng  

Nhắc đến hai từ cao thƣợng ta sẽ liên tƣởng ngay đến một ngƣời sẽ hi sinh 

tình yêu của mình cho ngƣời khác một cách tự nguyện mà không oán hận hay 

trách móc. Bởi lẽ có ai đó đã nói rằng: “Nước không đọng lại trên núi cao, người 

cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn”. Nhƣng liệu trong tình yêu có thật sự 

tồn tại sự cao thƣợng ấy không? “có lẽ trên thực tế không có cái gọi là cao 

thượng trong tình yêu. Cao thượng nếu có, chỉ giới hạn ở cách ứng xử. Còn về 

tình cảm, trái tim nào cũng bị sự ích kỷ giam cầm…Ai tuyên bố tôi hạnh phúc khi 

thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác, đó là một sự dối lòng. Làm 

sao có thể lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình trong khi 

mình là kẻ đứng bên lề ngôi nhà hạnh phúc đó và nhìn vào bên trong bằng ánh 

mắt thèm thuồng, ghen tị. Trong tình yêu, không có những huyền thoại sinh ra 

theo kiểu này. Tuyên bố đó chỉ đúng khi người ta đã hết yêu. Nếu còn yêu, cái mà 

kẻ thua cuộc nhận lãnh là sự bất hạnh – chứ không phải là ngược lại.”[1; 211]… 

Thế nhƣng nhân vật Vinh trong truyện khiến ta thật sự cảm động với tình cảm 

của mình mặc dù bên trong nó phải đấu tranh rất nhiều cho những quyết định khó 

khăn của mình nhƣng bao giờ cái thiện cái tốt trong ngƣời Vinh cũng chiến thắng 

tất cả. Tình cảm Vinh giành cho Phúc và nhỏ Miền thật sự rất đáng trân trọng. 
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Anh chàng thật thà ấy thích nhỏ Miền mà không dám nói chỉ lặng lẽ dõi theo từ 

phía sau luôn âm thầm giúp đỡ dù bị thằng Hƣớng anh Miền cho ăn gậy nhiều 

lần rất oan ức. Anh chàng này còn là ngƣời rất nhút nhát trong tình yêu bằng 

chứng là anh rất thích nhỏ Miền nhƣng không dám nói. Ngƣời ta cho rằng đàn 

ông nhút nhát trong tình yêu đều là những ngƣời thật thà và lƣơng thiện. Hay bởi 

vì nghe theo lời cậu Huân:  

  “-Con đừng lo. Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống 

hạt giống của mình. Tới một ngày nào đó, chiếc áo tình bạn trở nên chật chội, 

con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác.”[1; 56]…Cậu Huân nói phải, nhƣng 

trong tình yêu không có công thức nào áp dụng cho tất cả bởi tình yêu có lí lẽ 

riêng của nó, con ngƣời không thể ngồi đó chờ đợi tình yêu thuận theo ý của 

mình. Và có những lời yêu không nói ra sẽ hối tiếc đến tận sau này. Một anh 

chàng dù biết rằng Phúc bạn thân mình cũng thích nhỏ Miền nhƣng chƣa bao giờ 

trách cứ bất kì điều gì, mặc dù trong lúc đó giữa lí trí và con tim đã đấu tranh một 

cách dữ dội nhƣng thế rồi cũng bênh vực cho bạn : “nghĩ ngợi một hồi, lòng tôi 

dần dần bình tĩnh trở lại. Phúc là đứa có máu anh hùng, chắc nó không bao giờ 

phản bạn. Chỉ tại tôi đa nghi. Tôi giống ông Tào Tháo trong truyện Tam Quốc, 

gặp ai cũng nghi ngờ. Nghi ngờ và hãm hại cả những người tử tế với mình. Tôi tệ 

ghê!.”[ 1; 86]… 

Thế rồi từ khi biết nhỏ Miền cũng thích Phúc chứ không thích mình Vinh 

cũng không tỏ ra bực bội hay thù hận mặc dù mùa hè đến chẳng còn vui vẻ gì đối 

với Vinh “chưa bao giờ tiếng ve râm ran trên các tàng cây nghe buồn như thế 

đối với tôi [1; 123]… Đáng lẽ ra khi yêu con ngƣời ta không đƣợc tình yêu đáp 

trả ngƣời ta sẽ đâm ra thù hận, nghĩ cách hãm hại hoặc cầu mong mối tình kia 

chóng tan vỡ nhƣng ở Vinh thì không nhƣ vậy. Bởi vì ngay bản thân Vinh hiểu 

rằng nó thƣơng nhỏ Miền nhiều, nhiều lắm. Nó chỉ tìm cách lãng tránh để gặp 

Phúc và Miền chứ chƣa bao giờ hờn giận, oán trách. Từ đó cho chúng ta thấy 

rằng Vinh là một ngƣời giàu lòng yêu thƣơng và cao thƣợng. Một ngƣời đã chiến 

thắng phần ác quỷ trong bản thân mình nó có thể hi sinh không điều kiện cho 

ngƣời nó yêu thƣơng, quý mến  
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Để rồi Vinh đành ôm buồn tủi một mình nhìn Miền và Phúc vui vẻ bên 

nhau. Nhƣng Vinh không thể làm gì khác đƣợc vì tình yêu ấy Miền đã dành cho 

Phúc, còn đối với Vinh chỉ là tình bạn không hơn không kém. Tình cảm của Vinh 

chỉ là tình cảm đơn phƣơng, tình cảm từ một phía thật chua xót và trớ trêu bởi vì 

yêu đơn phƣơng là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này bởi vì 

tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhƣng chỉ có ngƣời chân chính từng 

trải mới biết đƣợc loại tình yêu không thể nói nên lời này, đó mới là loại tình yêu 

yếu ớt nhất trên thế giới. Thế nhƣng tình yêu ấy đẹp đẽ và cao thƣợng, tình yêu 

của Vinh khiến ta nhớ đến những câu thơ của puskin 

“Tôi yêu em âm thầm không hy vọng 

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen 

Tôi yêu em chân thành, đằm thắm 

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”…                                                                                                                                                                                   

( Tôi yêu em- Puskin) 

Cảm giác nhìn ngƣời yêu thƣơng đang hạnh phúc bên ngƣời khác chắc hẳn ai 

cũng ghen tuông, hậm hực nhƣng ở đây chua xót hơn không phải là không ghen 

mà không có quyền đƣợc ghen. Nhƣng tình yêu Vinh dành cho Miền vẫn đẹp, 

vẫn nguyên vẹn nhƣ những ngày đầu. Và tình bạn Vinh dành cho Phúc vẫn thế 

chỉ có điều từ nay họ sẽ gặp nhau nhƣng không thể vui vẻ và thỏa mái nhƣ trƣớc 

kia nữa. Chúng ta có thể trách Vinh khờ dại yêu mà không nói nhƣng không thể 

phủ nhận đƣợc tình cảm tuyệt vời của Vinh dành cho những ngƣời bạn của mình. 

Lòng cao thƣợng của Vinh khiến ngƣời khác nể phục có lẽ tình bạn và tình yêu 

của anh cao cả đến mức vƣợt lên cả sự ít kỉ tầm thƣờng của bản thân. Và Vinh 

không muốn làm ngƣời con gái mình yêu thƣơng khó xử, không muốn ánh mắt 

của nó gợn buồn vì hai ngƣời bạn mà nó rất quý mến nên Vinh đành âm thầm rút 

lui. Vì đôi khi tình yêu là phải để ngƣời mình yêu ra đi, và để họ lựa chọn cái nơi 

mà họ cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu cao thƣợng của Vinh khiến ta nhớ đến một 

câu hỏi :  

Phụ nữ thực sự mong muốn điều gì nhất?  

Và câu trả lời là:  
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 “Điều phụ nữ mong muốn nhất là được tự quyết định cuộc đời của mình, 

Phụ nữ hạnh phúc khi tự quyết định lấy cuộc đời mình Vinh còm cũng hiểu rõ 

điều đó nên để cho nhỏ Miền tự quyết định lấy hạnh phúc của nó miễn là nó vui 

vẻ. Mặc dù là nhƣ vậy nhƣng không có nghĩa là lòng Vinh yên ổn anh chàng này 

vẫn mang một nỗi khổ tâm rất lớn.  

Dù Phúc và Miền đã thành một cặp lòng Vinh rất buồn nhƣng khi nghe Cu 

Em nói xấu về hai ngƣời bạn của mình thì Vinh cảm thấy nhƣ mình bị nói xấu 

“nhưng ngay lúc này, tôi muốn đánh nhau quá. Thằng Cu Em nói xấu Phúc và 

Miền như tôi cảm thấy như chính mình bị xúc phạm 

“- Cần gì theo rình mới biết! cặp đôi nào mà chẳng vậy !  

Tôi hừ mũi: 

- Hai đứa nó chỉ là bạn bè thôi. 

- Bạn bè cái mốc xì ! - Cu Em tia nước bọt qua kẽ răng - Chỉ có đứa ngu 

như mày mới nghĩ vậy thôi  

Tôi lập tức nhảy xổ vào Cu Em. Không phải vì tức chuyện nó chửi tôi ngu, 

mà tức về chuyện nó phao tin đồn nhảm về Phúc với Miền.” [1; 142]… Hành 

động của Vinh cho thấy nó luôn tin tƣởng và bảo vệ Miền và Phúc. Trong lòng 

nó luôn coi Phúc và Miền là ngƣời thân chỉ có ngƣời thân mới bên vực che chở 

nhau nhƣ vậy.  

Ta thấy xuyên suốt toàn bộ câu truyện Vinh luôn là một ngƣời thật thà tốt 

bụng cao thƣợng dƣờng nhƣ nhân vật này sinh ra để hy sinh và khiến ngƣời khác 

hài lòng. Không dừng lại ở đó sau những lời đồn thổi của mọi ngƣời  về cặp đôi 

Miền và Phúc để che mắt dƣ luận Vinh đã nghĩ ra một cách “Hôm nào mày và 

Miền đi chơi nhớ rủ tao đi với ! [1; 150]… đó là lời Vinh còm nói với Phúc liệu 

nó đi chơi mà trong lòng có thỏa mái, vui vẻ hay không ? “tôi lại đi chơi với 

Phúc và Miền, lòng nửa buồn nửa vui. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi và tôi hài 

lòng một quyết định khó khăn đó. Để đến được thảo nguyên bình yên, đôi khi con 

người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình” [1; 151]… Rõ 

ràng Vinh đã rất khó khăn khi đƣa ra quyết định đó nhƣng nếu chấp nhận nghe 

những lời cƣời cợt chế diễu hai ngƣời bạn của mình thì đối với Vinh là một điều 
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khó khăn hơn. Và rồi cả ba ngƣời lại tiếp tục đi chơi cùng nhau cho đến một ngày 

Phúc đột nhiên biến mất khỏi thị trấn bỏ Miền ở lại không một lí do trong khi 

Miền đã mang trong ngƣời giọt máu của Phúc.  

Rồi lại một lần nữa chính Vinh đã cận kề chăm sóc động viên, lo lắng cho 

ngƣời con gái đáng thƣơng đó và lo cho cả sự biệt tăm của Phúc trong thời gian 

dài. “có khi thằng Đuôi Tôm chẳng còn sống trên cõi đời cũng nên! Đôi khi tôi 

nơm nớp nghĩ” [1; 159]… Trong những năm tháng ấy tƣởng chừng tình yêu đối 

với Miền cũng phai nhòa theo năm tháng nhƣng “Tôi biết tôi vẫn không thôi yêu 

Miền, mặc dù tôi không rõ một tình yêu như vậy sẽ biến tôi thành kiểu mẫu của 

sự thủy chung hay biểu tượng của sự ngu ngốc” [1; 160]… Vinh không chỉ cao 

thƣợng mà còn thủy chung yêu ghét rõ ràng một mẫu ngƣời đàn ông mà nhiều 

phụ nữ ao ƣớc. Đối với Vinh tình yêu là thứ gì đó rất thiêng liêng nó sẽ nghe theo 

sự mách bảo của con tim hơn là lí trí, nếu ai yêu bằng lí trí thì ắt là sẽ có sự toan 

tính thiệt hơn. Và nếu nhƣ tình yêu của Vinh dành cho Miền là sai thì chắc có lẽ 

cả đời này Vinh sẽ nhận sai về mình. Vinh lúc nào cũng đối tốt với Miền khi 

Miền xa bé Su “trong những ngày tháng sầu muộn đó, Vinh vẫn thường xuyên 

ghé thăm tôi. Như ngày xưa còn bé, Vinh lúc nào cũng ân cần với tôi, lo lắng cho 

tôi từng li từng tí mà sao lòng tôi vẫn không vui. Có lẽ do tôi thấy tôi có điều 

không phải với Vinh và cảm giác đó khiến tôi không thỏa mái.” [1; 187-188]…  

 Trong những lúc Miền khó khăn nhất Vinh luôn sẵng sàng giúp đỡ 

“- Khi nào gặp khó khăn gì, Miền cứ nói với Vinh nhé! [1; 163]… Và khi biết sự 

thật là bé Su là con của Miền và Phúc thì Vinh cũng dang rộng đôi vòng tay của 

mình để che chở bảo vệ cho hai mẹ con Miền. Mặc dù Vinh đã rất sốc và đấu 

tranh tâm lí rất nhiều. Bởi vì sự ghen tuông cứ nhƣ con quái vật muốn nuốt 

chửng Vinh thế rồi anh cũng đủ tỉnh táo để kiềm hãm nó. “tôi dành thời gian đến 

thăm Miền nhiều hơn, bất chấp ngọn lửa hờn ghen vẫn đang âm ỉ cháy trong 

lòng. Tôi học cách xem chuyện Miền có con là một tai nạn ngoài ý muốn, là 

những cảnh đời mà số phận thỉnh thoảng vẫn lỡ tay gây ra.” [1; 212-213]… Có 

lẽ ta sẽ không hình dung ra đƣợc tình cảm Vinh dành cho Miền lớn nhƣờng nào 

đâu, tình cảm đó không thể cân, đo, đong, đếm đƣợc một cách chính xác nên nó 
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có thể cảm nhận đƣợc qua con tim. Mà hành động tích cực chỉ có thể nảy sinh từ 

những suy nghĩ tích cực nên Vinh đã chấp nhận gói gọn những ghen tuông và cất 

nó vào một góc của trái tim nơi mà anh ít khi nhìn thấy nhất và anh nghĩ “người 

duy nhất nó có thể dựa dẫm trong lúc này là tôi. Tôi nghĩ là tôi yêu nó rất nhiều, 

thế mà tình yêu của tôi chỉ biết thở bằng ghen tuông và nếu tôi nhân danh thứ gia 

vị đắng cay đó để quay lưng với nó thì mối thâm tình tôi dành cho nó từ thuở 

thiếu thời đâu còn có ý nghĩa gì.” [1; 213]…Chỉ có một tấm lòng nhân hậu một 

đầu óc tỉnh táo mới có thể suy nghĩ đƣợc điều đó và cũng chính từ lòng yêu 

thƣơng đã nâng đở con ngƣời. Có lẽ “nơi lạnh nhất không phải là bắt cực mà là 

nơi thiếu vắng đi tình thương”. Và nếu tâm hồn Miền là nơi lạnh lẽo u tối thì 

Vinh chính là đốm lửa sƣởi ấm, soi sáng nơi tâm hồn ấy.  

 Chính tình yêu thƣơng của Vinh là ánh sáng xua đi màn đêm u tối bao 

vây mẹ con Miền. Là bờ vai vững chắc để mẹ con Miền tựa vào trong những 

ngày Phúc vắng mặt và rồi tình thƣơng đó chiến thắng tất cả, chiến thắng ngọn 

lửa ghen tuông đang hừng hực cháy và cả sự ít kỉ, nhỏ nhen tầm thƣờng đang 

xâm chiếm lấy Vinh. Nguyễn Nhật Ánh thật tài tình cũng thật tinh tế khi miêu tả  

rất hay rất thật diễn biến tâm lí của nhân vật Vinh bởi lẽ Vinh cũng là một con 

ngƣời bình thƣờng không phải thánh nhân, hay bồ tát cũng biết ghen tuông biết 

buồn tủi. Nhƣng thật may mắn vì bản chất lƣơng thiện tốt đẹp nên Vinh đã chiến 

thắng phần ác quỷ trong bản thân mình để làm những lẽ phải mà một con ngƣời 

nên làm. Và hơn ai hết Vinh là ngƣời hiểu rằng ngay lúc này đây mẹ con Miền 

rất cần sự cƣu mang của anh. Để rồi gạt đi tất cả từ miệng anh cũng đã thốt ra câu 

“Vinh muốn cưới Miền làm vợ…Vinh sẽ nhận Vinh là ba của bé Su”[1; 214]… 

Đó là câu nói đã đƣợc suy nghĩ rất nhiều chứ không phải nói vào những lúc vui 

miệng hay sự thƣơng hại nhất thời. Những lời nói thật cảm động và giàu lòng hy 

sinh.  

 Nhƣng sau khi đã cƣới miền làm vợ cuộc sống đang êm ấm bỗng dƣng 

Phúc trở về lại một lần nữa cuộc sống hạnh phúc của Vinh Miền và bé Su lại một 

lần nữa đảo lộn. Ngay lúc này đây Vinh lại chọn cách ra đi khi biết Phúc và Miền 

có ý định cùng nhau bỏ trốn. Bởi vì đôi khi tình yêu là để ngƣời mình yêu ra đi 
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đến cái nơi họ muốn đến mặc dù trong lòng rất đau nhƣng “ nếu tình yêu có thể 

nói bằng nhiều thứ tiếng và trái tim tôi và Miền có những ngôn ngữ hoàn toàn 

khác nhau thì tôi có tìm mọi cách để giữ lại em cũng vô ích. Sự đồng cảm trong 

tình yêu hoặc có hoặc không. Trong mọi trường hợp tình yêu không cần phiên 

dịch” [1; 305]… Vâng đúng vậy nếu tình yêu không có sự đồng điệu giữa hai con 

tim thì có níu giữ cũng bằng thừa một khi tâm hồn ngƣời ta muốn ra đi thì thể 

xác ở lại cũng chỉ là cái xác biết nói. Nên Vinh quyết định trả Miền về cái nơi mà 

Miền đã xuất phát nơi đó có hạnh phúc còn dang dở với Phúc. 

Sự lựa chọn ra đi nhƣng không cho Miền biết trƣớc là một sự hy sinh rất 

cao cả của Vinh. Vì hạnh phúc đó đáng lẽ chính anh mới là ngƣời xứng đáng vì 

không có anh cuộc đời mẹ con Miền sẽ ra sao? Chính cái lúc khó khăn nhất, cần 

ngƣời sẻ chia an ủi nhất thì không một ai biết Phúc đang ở đâu và làm gì. Vinh ra 

đi trong sự đau đớn tột cùng bởi lẽ một gia đình đang hạnh phúc, ấm êm thì một 

lát nữa thôi sẽ đƣờng ai nấy đi sẽ không còn những bữa cơm do Miền chuẩn bị để 

đợi anh về ăn chung hay tiếng gọi ba thơ ngây của bé Su. Tất cả nhƣ tuột khỏi 

tầm tay bầu trời đen tối nhƣ trút xuống gia đình của anh. Một con ngƣời mất tất 

cả chỉ trong một đêm, mất những ngƣời anh từng yêu thƣơng nhất mất một gia 

đình mất cả hạnh phúc và những kỉ niệm đẹp đẽ nơi có bóng dáng ngƣời vợ hiền 

và đứa con ngoan “tôi run lên không dám đẩy sự tưởng tượng đi xa hơn nhưng 

trong đầu tôi vẫn cứ hiện ra vẻ mặt thất thần, hoang mang, mất mát của Vinh, vẻ 

mặt của người bất ngờ phát giác cướp lẻn vào nhà dọn sạch tất cả chỉ trong một 

đêm. Tệ nhất là dọn sạch tất cả hạnh phúc ra khỏi cuộc đời mình” [1; 328]...  

Một con ngƣời suốt một đời chỉ nghĩ và sống cho ngƣời khác lẽ ra phải hƣởng 

một cuộc sống tốt đẹp. Cũng chính vì lẽ đó mà tác giả đã không nở chia rẽ gia 

đình họ mà cho kết thúc truyện gia đình ấy lại đoàn tụ trong cảm xúc vỡ òa trong 

niềm vui sƣớng và hạnh phúc tràn ngập. “tôi là bé Su. Là cậu bé mà ba Vinh ghì 

chặt trong tay, trong khi mẹ tôi ôm chầm lấy ông từ phía sau, cả hai người đều 

thút thít, nước mắt ròng ròng trên má, vào buổi sáng ông trở về từ Đà Nẵng, 

thấp thỏm chờ địa ngục trút xuống đầu để rồi ngỡ ngàng nhận ra cái mình vừa 

đặt chân qua là ngưỡng cửa thiên đường”[1; 342]…  
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Nhân vật Vinh đƣợc Nguyễn Nhật Ánh xây dựng là một mẫu ngƣời đàn 

ông lí tƣởng, có tấm lòng bao dung và cao thƣợng. Hạnh phúc hôm nay anh đƣợc 

nhận là biết bao sự hy sinh nó hoàn toàn xứng đáng và bé Su và Miền là món quà 

hạnh phúc vô giá đối với anh 

1.1.2.Con ngƣời nghĩa hiệp  

Văn học chẳng là gì cả nếu không vì con người. Con người là điểm xuất 

phát và cũng chính là cái đích đi đến cuối cùng của văn học (Tố Hữu). Vâng 

chính con ngƣời trong tác phẩm đã tạo nên tình huống, nhà văn khéo léo ban cho 

mỗi nhân vật của mình một tính cách khác nhau có thể là lƣơng thiện có thể là 

phản diện nhƣng mỗi nhân vật dù tốt hay xấu cũng để lại cho ta một bài học một 

ý nghĩa nhân văn. Nếu những nhà văn khác chọn cho mình những nhân vật 

trƣởng thành để viết thì Nguyễn Nhật Ánh lại đi vào thế giới tuổi thơ – những cô 

cậu học trò hồn nhiên tinh nghịch với những nét tính cách đáng yêu nhƣ ở Nữ 

sinh, Chú bé rắc rối, Thằng quỷ nhỏ, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hay những 

rung cảm đầu đời mà ta đã gặp trong Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, 

Đi qua hoa cúc…thì Ngày xưa có một chuyện tình là một chuyện tình nhƣ thế.  

Ở đó mỗi nhân vật mang một nét tính cách đáng yêu riêng  nhƣ Vinh còm 

- một chàng trai giàu lòng cao thƣợng. Miền một cô gái đáng thƣơng hay Phúc 

một con ngƣời đầy nghĩa hiệp. Ở Phúc có những nét tính cách của một chàng trai 

hiền lành. “ở lớp, Phúc là đứa ít nói, vì vậy chẳng gây gỗ với ai. Kể cả khi bạn bè 

gọi nó là Đuôi Tôm ( vì tóc sau gáy nó khi mọc dài ra bao giờ cũng có một chỏm 

nhọn chĩa xuống ngay chính giữa - dân gian vẫn gọi là tóc đuôi tôm ), nó chỉ nhe 

răng cười. Tôi chưa thấy nó đánh nhau với ai bao giờ ” [1; 17]… Thế nhƣng đôi 

khi vì tình bạn chàng trai này sẵng sàng xông vào đánh thằng Cu Em và thằng Lẹ 

- hai đứa trong lớp chuyên bắt nạt những đứa yếu nhƣ Vinh còm. Điều đó cho 

thấy tình bạn học trò thật đẹp làm sao, lũ trò nhỏ chúng có thể vì nhau mà đánh 

lại bất cứ kẻ hung hăng nào để bảo vệ hay bênh vực bạn bè của mình. “nhận liền 

hai cú đá, Phúc vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mặc dù tôi biết nó rất đau. Nó quay 

người lại, thấy Cu Em đang xông tới, liền liều lĩnh lao đầu vào bụng đối 

phương” [1; 18]...  Nếu nhƣ Vinh còm mang vẻ ngoài của một đứa con trai chất 
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phác thì Phúc là một đứa con trai phong lƣu, lì lợm. theo lời Vinh còm thì: “nó 

sẵn sàng giải oan cho tôi trước mặt thằng Hướng và không ngại choảng nhau 

với tụi thằng Lẹ”[1; 19]. Dƣờng nhƣ ngƣời con trai này gặp chuyện bất bình thì 

ra tay cứu giúp không màng đến an nguy của bản thân và trong tâm luôn khắc 

sâu lời dạy của ông ngoại là sống trên đời điều quan trọng nhất là không biết sợ.  

Câu chuyện mở đầu bằng hồi tƣởng của Phúc khi gặp bé Su trong vƣờn ổi 

của ông năm Khoa nhƣng câu chuyện chủ yếu xoay quanh những trận đánh nhau 

của những cậu học sinh. Nhờ đó mà ta thấy đƣợc hình ảnh chàng trai Phúc vô 

cùng nghĩa hiệp với lối đánh không theo sách vở mà luôn giành những trận 

thắng. Một chàng có mớ tóc đuôi tôm dễ thƣơng hiền lành ít nói tƣởng sẽ ko bao 

giờ đánh nhau với ai nhƣng vì bảo vệ lẽ phải cũng quyết ra tay đòi lại công bằng. 

Cũng chính vì tính tốt bụng, dũng cảm của mình mà sau nhiều lần giúp Vinh còm 

thoát nạn thì đôi bạn này thân nhau từ lúc nào không hay. Và từ đó cái tên Phúc 

và Vinh dƣờng nhƣ không thể tách rời. Phúc không những là ngƣời bạn mà còn 

là ngƣời vệ sĩ luôn bên cạnh để bảo vệ cho Vinh còm, đến thằng Hƣớng anh của 

Miền - cái thằng mà cả thị trấn Hà Lam ai cũng ngán. Thế mà khi nghe Vinh còm 

bị thằng Hƣớng anh của nhỏ Miền đánh thì Phúc đã có ý định trả thù giúp bạn 

“khi nghe Vinh còm kể dứt, tôi đứng phắt dậy, răng nghiến trèo trẹo: 

- Tao sẽ trả thù giùm mày!” [1; 36]… 

Một anh chàng đã nói đƣợc thì làm đƣợc. 

 “-Tối hôm qua tao trả thù giùm mày rồi 

 Tôi giật nảy:  

- Trả thù bằng cách nào? 

- Tao nấp trong bụi cây lấy ná thun bắn vào đầu thằng Hướng.”  

[1; 37- 38]…Nguyễn Nhật Ánh đã xây dựng nên một nhân vật thật đẹp một anh 

chàng dũng cảm, gan dạ, nghĩa hiệp luôn hành động vì lẽ phải vì chính nghĩa. 

Phúc còn là ngƣời bạn thật tuyệt vời của Vinh là ngƣời biết trọng tình nghĩa và 

biết yêu thƣơng giúp đỡ bạn bè trong lúc hoạn nạn khó khăn. Vinh còm chắc hẳn 

sẽ yên tâm khi có Phúc bên cạnh sẽ chẳng lo bị ai bắt nạt nữa.  
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Không chỉ là anh chàng gan dạ, dũng cảm yêu thƣơng bạn bè Phúc còn là 

chàng trai định nghĩa về việc thích một ngƣời một cách thú vị và đáng yêu  

“- Thích hả ? Thích tức là …là… 

- Tao nhớ ra rồi ! Thích một đứa con gái nào đó tức là lúc nào mình cũng 

mơ tới chuyện làm chồng nó. 

- Không chỉ vậy, lúc nào mình cũng tưởng tượng có một ngày con của nó 

chạy ra vườn réo mình inh ỏi “ Ba ơi ba, vô ăn cơm !” [1; 41- 42 ]. Không ai ngờ 

rằng một anh chàng có vẻ ít nói, lì lợm lại có thể lí giải về chuyện tình cảm một 

cách đáng yêu nhƣ thế. Điều đó hoàn toàn phù hợp vì đây là chàng trai thƣờng 

xuyên đọc sách của ông ngoại nên có một kho tàng tri thức về mọi lĩnh vực. 

 Đọc truyện hình ảnh anh chàng Phúc luôn ấn tƣợng trong tâm trí ta với 

nét phong trần, ngang tàn. Kiểu nhân vật nghĩa hiệp khí phách xuất hiện trong 

truyện Nguyễn Nhật Ánh cũng khá nhiều nhƣng nét tính cách đó đƣợc ông xây 

dựng một cách chân thật gần gũi, đó là những đứa con trai nghịch ngợm hay gây 

ra những trò gây sự, đánh nhau. Ta nhƣ tìm thấy mình hay những đứa bạn tinh 

nghịch của mình trong những câu chuyện ấy. 

1.1.3.Con ngƣời đáng thƣơng, tội nghiệp  

Nhân vật trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh chủ yếu là trẻ em nhƣng 

cũng có khi là những ngƣời trƣởng thành. Nhân vật đƣợc xây dựng có những nét 

đáng yêu, tinh nghịch mỗi ngƣời một hoàn cảnh, một tính cách và có những nhân 

vật rất đáng thƣơng với đầy rẫy nỗi bất hạnh. Và Miền trong Ngày xưa có một 

chuyện tình là nhân vật nhƣ thế. “nhỏ Miền là đứa con gái xinh xắn. Da nó không 

trắng bằng những đứa con gái khác. Da nó màu bánh mật nhưng bù lại nó có đôi 

má bầu bĩnh và đôi mắt to. Nhỏ Miền có hàm răng trắng nhưng ít khi nó cười. 

Có lẽ do nó không có bạn, vì đứa nào cũng sợ thằng Hướng anh nó. Thằng 

Hướng lớn tuổi hơn bọn học trò chúng tôi, to con, bỏ học từ năm lớp tám, suốt 

ngày lêu lổng và đặc biệt là rất thích gây chuyện đánh nhau.”[1; 31]… Đó là lí 

do nhỏ Miền trong lớp chỉ thui thủi một mình không ai dám trò chuyện trừ Vinh 

còm. Tuổi học trò đến lớp không chỉ để học tập mà còn vui đùa cùng lũ bạn đó là 

lứa tuổi đẹp nhất hồn nhên và lắm mơ mộng thế mà nhỏ Miền lúc nào cũng chọn 
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cho mình một góc riêng không tiếp xúc hay vui đùa cùng với ai thật tội nghiệp. 

Nó nhƣ một bức bình phong ngăn cách với lũ bạn không một ai dám buông 

chuyện với nó dù chỉ một câu ngoại trừ Vinh còm. Không những thế nó luôn bị 

sự trêu chọc của đám bạn cùng trang lứa khi “ông Sáu thôi, ba của Miền, lại 

thường xuyên là đề tài đàm tiếu của người lớn trẻ con trong làng. Ông ham 

rượu, lại hay đánh nhau” [1; 9]... Đƣợc sinh ra trong một gia đình không mấy nề 

nếp và gia giáo nhƣng tính Miền không hề bị pha lẫn cùng anh trai và ba nó, nó 

trầm tính cũng ít tiếp xúc hay gây sự với ai. Bị trêu chọc nó chỉ biết chạy ra sau 

hè và bƣng mặt khóc. Nếu anh Hƣớng và ba nó là những bụi bẩn thì nó nhƣ một 

viên ngọc sáng khất lấp trong mớ bụi bẩn ấy. Hay chính nó là giọt nƣớc ngọt 

trong một biển lớn nƣớc mặn.  

Nhỏ Miền luôn là ngƣời phải can ngăn những hành động của anh Hƣớng 

“nó nhặt cục gạch xáng mạnh vào chân Vinh còm khiến thằng này đau muốn xỉu. 

Chưa hết Hướng còn xông tới cho Vinh còm một thoi như trời giáng vào mặt, bất 

chấp nhỏ Miền khóc lóc ôm ngang bụng thằng anh kéo ra”[1; 35]… hay ba Miền 

Ông Sáu Thôi và ông Đƣờng có xích mích từ trƣớc nên khi hai ngƣời cứ hễ uống 

say là vật nhau “cuộc chiến chỉ kết thúc khi cả hai ông hoặc một trong hai ông té 

lăn xuống vạt ruộng bên đường quốc lộ, lóp ngóp hoài không leo lên nổi, chỉ biết 

chôn chân dưới bùn chửi vống lên, hoặc khi nhỏ Miền xuất hiện mếu máo dìu ba 

nó về.” [1; 68]… Nhỏ Miền thiệt là khổ tâm hết sức khi có ngƣời anh và ngƣời ba 

nhƣ thế, chắc nó xấu hổ với mọi ngƣời lắm. Nhƣng nó là con là em nó đâu thể 

nào làm khác đƣợc nó chỉ biết bất lực nhìn dòng đời cứ trôi cuốn anh và ba nó 

vào những trận đánh nhau. Thế rồi cuối cùng cũng đến ngày thằng Hƣớng anh 

Miền – cái thằng du côn cả thị trấn đều ngao ngán đã đến lúc phải ra đi. Hƣớng 

ra đi tuy nhỏ Miền không vui nhƣng đó là tin tốt lành cho cả thị trấn trong đó có 

Vinh còm - đứa hay giúp đỡ Miền và bị hiểu nhầm nên bị thằng Hƣớng cho ăn 

gậy thƣờng xuyên, và tốt cho cả nhỏ Miền vì từ nay nó sẽ có nhiều bạn hơn tuy 

nhỏ Miền không nghĩ đến điều đó có lẽ vì nó thƣơng anh nó. “tôi và Vinh còm 

đồng ý với nhau rằng việc thằng Hướng rời bỏ thị trấn để vào sống với gia đình 

annh chị nó ở Phú Yên là điều tốt. Tốt cho nó và tốt cho cả bọn tôi. Thằng 
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Hướng khỏi bị công an tống vào tù. Còn thị trấn từ nay sẽ yên tĩnh, bọn học trò 

hồn nhiên sẽ lại vui như chim chóc.”[1; 47]… Đúng nhƣ vậy khuôn mặt u ám, 

buồn rầu ngày thƣờng của Miền bỗng rạng rỡ hẳn lên. Nó nhƣ cái cây khô đƣợc 

tƣới nƣớc khi gặp ngày nắng hạn, thế là từ nay nó sẽ đƣợc rong chơi cùng lũ bạn 

mà không sợ anh Hƣớng nó gây sự nữa.  

Từ khi mất đi vật ngăn cản là thằng Hƣớng – anh trai nhỏ Miền Vinh 

thƣờng rủ nhỏ Miền xuống nhà ông ngoại Phúc – ông Giáo Dƣỡng để đọc sách vì 

nó thích nhỏ Miền biết con nhỏ này ham đọc sách thế nào nó cũng đi. Thời gian 

đó là thời gian đẹp đẽ của cả ba đứa Phúc, Vinh và Miền cho đến một ngày Vinh 

phát hiện nhỏ Miền không thích nó mà thích Phúc. Cũng chính từ đây cuộc đời 

Miền lại bƣớc sang một trang mới với bao nhiêu khó khăn và vất vả đang chờ 

đón. Cũng nhƣ bao cặp đôi khác tình cảm giữa phúc và Miền tiến triển rất nhanh 

Miền là một cô gái mới lớn những rung động đầu đời thì không thể tránh khỏi. 

Nhƣng tệ hại hơn là trong một đêm nọ khi Phúc báo tin rằng sắp bỏ thị trấn đi xa 

thì Miền đã cho Phúc những gì quý nhất của đời con gái. Miền có phải là cô gái 

đáng trách hay không chƣa cƣới mà đã ăn cơm trƣớc kẻng đó là điều mà một 

ngƣời con gái nết na không nên làm. Thế nhƣng ta hoàn toàn có thể thông cảm 

cho Miền vì cô bé còn ngây thơ chƣa đủ hiểu biết về chuyện chung đụng giữa 

ngƣời nam và ngƣời nữ, làm vậy cũng chỉ theo cảm xúc, để chứng minh cho tình 

yêu và lời hứa hẹn là sẽ đợi Phúc quay trở lại. Nhƣng Miền đâu biết rằng có 

những lời hứa mà ngƣời nghe thì nhớ mãi mà ngƣời hứa đã quên rồi. Cũng từ đó 

Phúc ra đi biền biệt để lại Miền chơi vơi không một tin tức,  

Dƣờng nhƣ mọi khó khăn chƣa muốn buông tha cho Miền khiến nó phải 

rời xa quê hƣơng Miền ra đi để che mắt thiên hạ và tránh những lời đồn thổi vì 

cái bụng Miền càng ngày càng lớn Miền không còn cách nào khác. Nó bỏ lại 

những trang sách, trƣờng lớp, bạn bè và bỏ cả tƣơng lai lại phía sau. Nếu Miền 

không ra đi lời đồn thổi sẽ làm mất đi danh dự cho cả Miền và gia đình, trong khi 

cha đứa bé vẫn biền biệt. Không còn sự lựa chọn nào khác cho Miền. “ở quê tôi, 

không chồng mà chửa là chuyện cực kì kinh khủng. Từ bé, tôi đã nghe không biết 

bao nhiêu câu chuyện về những cô gái trót chửa hoang trong thị trấn, những câu 
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chuyện được thêu dệt bằng những từ ngữ nhạo báng, sỉ nhục pha lẫn cười cợt 

cay độc đến mức hầu hết các cô gái xấu số đó đều chọn cách rời bỏ quê nhà để 

không bị cơn bão dư luận đánh đắm cả phần đời còn lại.”[1; 177-178]… Xã hội 

là vậy có những chuyện không có lợi cho họ nhƣng có hại cho ngƣời khác họ vẫn 

cứ làm. Những định kiến xã hội làm cho con ngƣời ta không lối thoát. Đôi khi 

con ngƣời ta cũng có những sai lầm, sai lầm để trƣởng thành để rút kinh nghiệm, 

để lần sau không không phạm sai lầm nữa. Trong chuyện này ta thấy Miền là cô 

gái đáng thƣơng hơn là đáng trách mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá vội vàng 

khiến cô bé chỉ kịp hành động theo cảm xúc. Là một cô gái xinh đẹp nhƣng Miền 

không có một đám cƣới đàng hoàng có ai đó đã nói rằng “hồng nhan nên bạc 

phận” có lẽ số phận Miền vốn dĩ lận đận, trái ngang.  

Đến khi sinh con không có chồng bên cạnh khi sinh chỉ đƣợc sống với con 

vỏn vẹn ba tháng. “khi bé Su được ba tháng tuổi, tôi gửi con lại cho chị Lụa để 

một mình quay về thị trấn. Ngày ra đi, lòng tôi cứ dục dặc dùng dằng. Tuy biết 

sớm muộn gì tôi cũng gặp lại con tôi nhưng nước mắt tôi cứ chảy dài trên đường 

ra bến xe.” [1; 186]… Trên đời này có lẽ tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng 

nhất khi giọt máu bắt đầu tƣợng hình thì tình yêu thƣơng của mẹ củng mọc lên 

một cách tự nhiên. Mẹ luôn mong cho con đạp mạnh mặc dù mẹ đau nhƣng mẹ 

vui khi biết con khỏe. Mẹ luôn trông chờ từng ngày để đƣợc nhìn thấy thiên thần 

bé bỏng chào đời để mà vuốt ve, để mà nựng nịu. Nhƣng ở đây nhân vật Miền 

mới sinh con đƣợc ba tháng đã phải để con lại và ra đi. Thật tội nghiệp khi phải 

bắt mẹ xa con, chẳng khác nào cắt núm ruột của mình để lại. Thế nhƣng Miền 

đành ngậm đắng nuốt cay bấm bụng khi để con mình ở lại. Và trớ trêu thay thời 

gian trôi đi cũng đến ngày Miền và bé Su gặp nhau nỗi vui sƣớng tràn ngập trong 

lòng Miền. Vì những ngày sống xa bé Su lòng miền vô cùng nhớ thƣơng con. 

“những ngày về lại thị trấn, tôi nhớ bé Su đến phát khóc và nhiều đêm tôi đi ngủ 

với chiếc gối ướt đẫm. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với con tôi, nhưng tôi không dám 

để lộ cho ba mẹ tôi biết sự ray rứt của mình” [1; 187]… Mọi sóng gió cuộc đời 

cứ liên tiếp xảy ra với nhỏ Miền thật tội nghiệp. Tạo hóa dƣờng nhƣ muốn trêu 
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ngƣơi những con ngƣời lƣơng thiện để xem sức chịu đựng của họ đến đâu. Mà 

nhỏ Miền không may mắn đã rơi vào tầm ngắm đó để rồi : 

“thử liều nhắm mắt đưa chân 

            Mặc cho con tạo xoay vần ra sao”. 

Và rồi đến cái ngày gặp con, Miền nửa vui nửa tủi vì bé Su không gọi 

Miền là mẹ mà là dì sự xƣng hô tréo ngheo làm lòng Miền buồn không kể xiết. 

Đôi khi cuộc sống có nhiều điều trái ngang mà con ngƣời không sao kháng cự 

đƣợc. Dƣờng nhƣ cuộc sống ngoài kia vẫn êm ả trong khi mọi khó khăn, uất ức 

lại bủa vây quanh Miền. Nhƣng cuộc sống sẽ không lấy đi của ai tất cả, cũng sẽ 

không đẩy ai đến bƣớc đƣờng cùng. Ngay lúc này đây Vinh đã đến bên Miền 

cùng Miền giải thích cho bé Su hiểu chính Miền mới là mẹ của nó, nhận bé Su 

làm con và hỏi cƣới Miền làm vợ. Có lẽ khi cánh cửa tình yêu này khép lại sẽ có 

một cánh cửa mới mở ra tốt đẹp và tƣơi sáng hơn nhiều.  

Nhƣng hạnh phúc đƣợc chƣa lâu thì Phúc lại trở về, sự hiện diện của Phúc 

đã đẩy Miền vào hai sự lựa chọn khó khăn. Một là tiếp tục cuộc sống với Vinh - 

ngƣời mà lúc xƣa Miền không hề yêu nhƣng có một món nợ ân tình rất lớn. Hai 

là chọn Phúc là ngƣời mà Miền yêu thƣơng nhƣng đã biền biệt tám năm trời và là 

ba của bé Su. Sự lựa chọn khó khăn khiến Miền nhiều đêm không sao chợp mắt. 

Thà rằng Phúc ra đi và đừng quay trở về hay nếu trở về thì đã có gia đình còn 

hơn. Đằng này Phúc quay về đòi cùng Miền dẫn theo bé Su bỏ trốn. Miền đã đấu 

tranh tƣ tƣởng rất nhiều một bên là Vinh một bên là Phúc một bên cho tƣơng lai 

của bé Su sau này một bên là cái nơi Miền đƣợc sinh ra nơi có đấng sinh thành 

tình cao nhƣ núi. Nhƣng có lẽ lúc này đây chính tình cảm dành cho Phúc và Vinh 

mới là quyết định khiến Miền ra đi hay ở lại. Với Phúc Miền đã lật lại những 

trang kí ức. “xét cho cùng Phúc là mẫu người ngang ngạnh, gan dạ, sẵn sàng 

đương đầu với bất kỳ ai và bất kỳ tình thế nào, nhưng có lẽ đó là phẩm chất thích 

hợp để đập phá hơn là để vun đắp một cái gì. Cái cách Phúc bỏ tôi đi suốt tám 

năm qua, dù anh bảo anh ở hoàn cảnh bất khả kháng và anh hoàn toàn không hề 

biết sự ra đời của bé Su, khiến tôi nghĩ anh không yêu tôi nhiều như anh nói. 

Tình yêu không thể bấu víu vào bất cứ lý do gì để bào chữa hoặc cộng thêm điểm 
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vớt cho sự thờ ơ. Thật ra tôi chưa bao giờ có ý định xem xét và xếp thang bậc 

hành vi của Phúc nhưng bây giờ, ngay trước lúc đổi tàu để sang một đường ray 

khác của cuộc đời, tôi không thể không đào sâu vào mối quan hệ giữa hai đứa 

tôi, để tìm hiểu xem trái tim tôi thật sự đập về điều gì.”[1; 330]… Miền nói đúng 

không cần biết lí do gì đi chăng nữa Phúc đã sai khi bỏ đi tám năm trời không 

một lá thƣ không một tin tức cho Miền. Phúc đã để ngƣời con gái mình yêu 

thƣơng phải chờ đợi trong vô vọng. Miền là ngƣời con gái rất thủy chung Miền 

vẫn chờ đợi phúc mặc cho bao nhiêu ngƣời đến dặm hỏi. Nhƣng tủi xuân có hạn 

đời ngƣời ngắn ngủi trong những lúc ốm đau hay khó khăn Miền và bé Su cũng 

rất cần đến sự sẻ chia, động viên của ngƣời đàn ông bên cạnh nên Miền đã chấp 

nhận Vinh. Và một phần là do Vinh quá tốt lòng nhân hậu và sự cao thƣợng của 

Vinh đã khiến trái tim Miền rung cảm và trong lúc này đây Miền suy nghĩ rất 

nhiều về chàng trai này. “tôi tin chắc nếu Vinh là Phúc anh sẽ không để thời gian 

và sự xa cách giam tôi đến tám năm trời. Anh cũng sẽ không đổ riệt cho hoàn 

cảnh nếu anh trót làm điều gì lầm lỗi với tôi. Tình yêu của Vinh chân thành, vằng 

vặc và qua tất cả những gì Vinh đã làm cho tôi, tôi dễ dàng nhận ra anh xem 

trọng niềm vui và hạnh phúc của tôi hơn chính bản thân anh. Nếu không có Vinh, 

tôi sẽ phải trải qua những năm cấp hai buồn tẻ vô hạn khi bạn bè ai cũng xa lánh 

tôi. Chỉ có anh, cậu bé bồng bột và nông nổi tuổi mười hai, là sẵn sàng giúp đở 

tôi bất cứ chuyện gì dù anh phải trả giá cho điều đó bằng những trận đòn thô 

bạo của anh Hướng tôi. Trong những ngày tôi đau khổ cùng cực trong lớp vỏ 

người dì của chính con mình, cũng chính Vinh chìa vai cho tôi dựa vào, hào hiệp 

nhận bé Su là con và hỏi cưới tôi để tôi có thể đàng hoàng trở lại với vai trò 

người mẹ”[1; 331-332]… Nếu tình cảm của Vinh và Phúc đƣợc xem là trận bóng 

thì tỉ số đang nghiêng về phía Vinh. Và cuối cùng Miền là ngƣời trọng tài chính 

thức tuyên bố rằng Vinh là ngƣời thắng cuộc và ban cho Phúc – đội thua cuộc 

trong trò chơi một lời chúc: 

“- Chúc anh lên đường bình an và thứ lỗi cho em!.”[1; 335]… Sự lựa 

chọn của Miền cũng đƣợc cho là sáng suốt bởi vì Miền không thể nào cuốn đi tất 

cả hạnh phúc mà Vinh đang có một ngƣời đã hết lòng lo lắng yêu thƣơng Miền 
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hơn chính bản thân mình. Tuy Phúc cũng đáng thƣơng vì có những chuyện khó 

xử nhƣng Vinh lại xứng đáng nhận đƣợc hạnh phúc đó hơn ai cả. Nhƣng dù đúng 

hay sai ta vẫn tôn trọng quyết định ấy, vì chính Miền đã chịu quá nhiều thiệt thòi, 

tổn thƣơng và giờ đây ngƣời con gái ấy phải sống cho mình, phải sống sao chính 

cô ấy cảm thấy thỏa mái và hạnh phúc nhất để bù lại những ngày buồn tủi vừa 

qua. Còn không ai có thể trách Phúc vì tình yêu chƣa bao giờ có lỗi cả, nó còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố bởi vì gặp nhau là cái duyên có sống đƣợc với nhau 

hay không còn phụ thuộc vào cái nợ. Chúng ta có thể cố gắng chứ không thể nào 

kháng cự lại cái gọi là số phận, đôi khi có những ngang trái, con ngƣời nhỏ bé 

chúng ta đành mỉm cƣời và chấp nhận.  

Quá khứ dù đẹp vẫn là quá khứ, cái ta phải sống là hiện tại là ngày mai và 

tƣơng lai. Quyết định của Miền đã mang lại một kết thúc có hậu. Ngƣời con gái 

đáng thƣơng ấy sau khi trãi qua biết bao sóng gió, thăng trầm cuối cùng cũng tìm 

thấy bến đỗ của đời mình. Và đi đến cuối con đƣờng lúc nào cũng  có một ngƣời 

sẵn sàng đứng đợi Miền ở đấy, nơi đó có Vinh còm 

*Tiểu kết:  

Nguyễn Nhật Ánh đã đi sâu vào thế giới nhân vật mỗi nhân vật là một tính cách, 

một hoàn cảnh, một số phận. Nơi đó có con ngƣời giàu lòng vị tha cao thƣợng, 

suốt một đời luôn sống và hi sinh cho ngƣời khác và nhận thiệt thòi về mình. Con 

ngƣời nghĩa hiệp luôn đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, luôn bảo vệ chính 

nghĩa và lẽ phải. Con ngƣời đáng thƣơng, tội nghiệp với đầy rẫy những bất hạnh, 

những thăng trầm trong cuộc sống. Nguyễn Nhật Ánh đã thêu dệt nên một thế 

giới nhân vật đa dạng và phức hợp. Để từ đó ta có cái nhìn cảm thông chia sẽ và 

thấu hiểu cho mỗi con ngƣời trong cuộc đời này và cách hành xử của họ.  
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CHƢƠNG 2: KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG 

TRUYỆN DÀI NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 

CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH 

2.1 Không gian nghệ thuật  

Theo cách hiểu của Lê Bá Hán trong cuốn Từ điển thuật ngữ văn học: 

“không gian nghệ thuật là hình thức bên trong của hình tượng nghệ thuật thể 

hiện tính chỉnh thể của nó”. Và Trần Đình Sử lí giải thêm : “không gian nghệ 

thuật là hình thức tồn tại cùng thế giới nghệ thuật và không gian nghệ thuật là 

sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ nhằm biểu hiện con người và thể hiện một quan 

niệm nhất định về cuộc sống”. Tóm lại không gian nghệ thuật là hình thức tồn tại 

của hình tƣợng nghệ thuật. Đó là không gian sinh hoạt của nhân vật, là bối cảnh 

để nhân vật thể hiện tính cách, suy nghĩ, hành động…Không gian nghệ thuật còn 

là nền, cảnh cho những sự kiện… 

2.1.1 Không gian thiên nhiên 

Không gian trong truyện Nguyễn Nhật Ánh đều là những không gian thiên 

nhiên gần gũi, quen thuộc. Có lẽ vì xuất thân nơi miền quê miền Trung thân yêu 

nên không gian đƣợc ông miêu tả cũng dân dã, thân quen. Không gian ấy gắn 

liền với tuổi thơ của nhân vật không gian trong truyện ông đƣợc miêu tả rất giản 

dị, chân chất. Trong không gian thiên nhiên tôi chú trọng đề cập đến hai không 

gian trọng yếu đó là không gian vƣờn ổi và không gian cái chòi giữ dƣa.. 

Không gian vƣờn ổi đƣợc kể lại qua hồi ức của nhân vật Phúc sau bao 

năm xa quê nay trở về và ghé thăm vƣờn ổi nhà ông Năm Khoa cũng từ đây thì 

mọi kí ức bắt đầu ùa về. Đó là những chuyện về thời đi học Phúc đã gặp những 

ngƣời bạn tốt ra sao và câu chuyện tình của Phúc diễn ra nhƣ thế nào. Trong đó 

có bao kỉ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ cứ hiện về. “đó là vườn ổi của ông Năm 

Khoa, nằm ở rìa thị trấn, thuộc xóm Trong. Ông cất nhà ngay trong vườn. Xưa 

nay, cả gia đình ông sống nhờ vườn ổi này. Ông Năm Khoa là bạn của ba tôi. Có 

lẽ hai ông chơi với nhau rất thân vì tôi nhớ hồi gia đình tôi chưa rời khỏi thị 

trấn, chiều nào ba tôi cũng chạy xe qua chơi nhà ông khi cao hứng ba tôi còn 

chở tôi đi theo. Lần nào cũng vậy, vừa dừng xe ba tôi đã hắng giọng bảo tôi: 
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“- Con ra vườn hái vài trái ổi vào cho ba và Bác Năm nhắm rượu.”  

[1; 5-6]…Chắc hẳn đây là câu nói mà hằng sâu trong kí ức của Phúc bởi lẽ. “tôi 

chấp nhận mệnh lệnh tươi vui đó từ ba tôi bằng những bước chân nhảy nhót 

cũng tươi vui không kém. Vì tôi biết rằng chốc nữa đây trong khi ba tôi và ông 

Năm Khoa khề khà bên chiếu rượu với những quả ổi xanh thì tôi và thằng Vinh 

còm, con ông thi nhau xực những quả ổi chín thơm lừng như một thứ phần 

thưởng cho những tên phục vụ bé con.” [1;  6-7]… Nhƣ vậy vƣờn ổi nhƣ là tâm 

điểm để tình bạn giữa Vinh và Phúc phát triển từ đây. Và qua những chén rƣợu 

với thứ mồi nhậu là những quả ổi ta thấy đƣợc con ngƣời nhà quê chân chất là 

thế. Dù nghèo tiền nghèo bạc nhƣng tình nghĩa của những ngƣời dân luôn giàu có 

nồng ấm nhƣ những chén rƣợu kia. Và đứng giữa không gian ấy Phúc nhƣ đứng 

giữa hai bờ quên nhớ khi kí ức tuổi thơ lại kéo đến. Tác giả để cho nhân vật nhìn 

lại mọi thứ trong khu vƣờn để rồi lòng ngậm ngùi với bao nỗi nhớ nhung khôn 

cùng 

Vƣờn ổi cũng là nơi gắn kết và là cái duyên để Vinh và Phúc trở thành đôi 

bạn tri kỉ. Không gian ở đây đƣợc xây đựng là một không gian tuyệt đẹp, một 

khu vƣờn xanh mƣớt với những quả ổi trĩu cành. Nhƣng trái với sự tuơi đẹp xanh 

tốt ấy là một tâm hồn trĩu nặng suy tƣ, biết bao cảm xúc chen lấn trong lòng 

Phúc. Chính những quả ổi khiến ta hình dung ra một khoảng không gian một 

vùng quê thanh bình, tƣơi mát. Và rồi cái ngày Phúc xa cách quê hƣơng tám năm 

ròng rã, khi quay về nơi mà cha con Phúc đặt chân đến đầu tiên cũng là vƣờn ổi 

ngày xƣa nơi có ngƣời bạn thân của ba Phúc là ông Năm Khoa. Điều đó cho ta 

thấy rằng tình nghĩa hàng xóm luôn thắm thiết dù là bao năm xa cách đi chăng 

nữa con ngƣời ta vẫn nhớ về quê hƣơng và những ngƣời hàng xóm thân tình, tối 

lửa tắt đèn có nhau. “nhưng tôi không gặp Vinh ngay như tôi tưởng. Vườn ổi của 

ông Năm Khoa vẫn thế, không dày lên cũng không thưa hơn, những gốc ổi chỉ 

già đi vì tuổi tác. Cây cối cũng như con người, không thể chống lại thời gian! Đó 

là ý nghĩ của tôi khi sáng hôm sau ra vườn, tay rờ rẫm từng thân cây, bất chợt 

thấy lòng buồn man mác.”[1; 247]… Mƣợn không gian vƣờn ổi tác giả đã nói lên 

quy luật của tự nhiên và con ngƣời là đều già đi theo năm tháng đó là chân lí của 
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tạo hóa. Và lòng Phúc buồn bởi lẽ những kỉ niệm đẹp kia sẽ mãi mãi không thể 

quay lại vì thời gian một đi không trở lại. Thời gian ngắn ngủi hạnh phúc thì 

mong manh, mỗi phút giây qua là mất đi vĩnh viễn. Nhƣng kỉ niệm vẫn còn khi 

ngƣời ta lật lại những trang quá khứ, đối với Phúc cũng vậy quá khứ ấy mãi mãi 

là dấu ấn in đậm trong tim. Và dƣờng nhƣ những ngày tháng trở về quê Phúc chỉ 

quẩn quanh nơi vƣờn ổi. Vƣờn ổi nhƣ là ngôi nhà thứ hai ở quê hƣơng luôn đón 

tiếp Phúc một cách nồng hậu nhất mà không hề thắc mắc hay gặng hỏi những câu 

hỏi khó trả lời mà làng xóm ai cũng muốn biết đó là lí do cha con Phúc biệt tăm 

tám năm trời. Nhƣ vậy bằng việc xây dựng một không gian nghệ thuật là vƣờn ổi 

tác giả đã gợi cho ta biết bao kí ức tƣơi đẹp của cha con Phúc không gian vƣờn ổi 

- một không gian ấm áp tình ngƣời tình làng xóm. 

 Qua không gian vƣờn ổi tác giả đã giúp tác giả khắc họa đƣợc tâm lí nhân 

vật một cách rõ nét. Đó là sự nhớ mong, luyến tiếc về một thời xa xƣa với biết 

bao kỉ niệm đẹp đẽ của Phúc và Vinh còm. Trong đó có pha lẫn niềm vui sƣớng 

hạnh phúc khi đƣợc trở về đúng cái nơi mình sinh ra sau bao ngày xa cách. Và 

những quả ổi là thức ăn dân dã đối với tuổi thơ, một tuổi thơ tƣơi đẹp mà Phúc 

chỉ có thể gợi lại trong kí ức. Bên cạnh đó trong truyện còn xuất hiện một không 

gian nghệ thuật cũng khiến độc giả luôn nghĩ đến khi nói về mối tình giữa Miền 

và Phúc đó là không gian cái chòi giữ dƣa.  

Không gian cái chòi giữ dƣa là không gian chật hẹp nơi xảy ra câu chuyện 

giữa Phúc và Miền và cũng chính nơi đây cuộc đời Miền bƣớc sang một trang 

mới với bao cay đắng và tuổi nhục. “tôi nhớ hôm đó tôi đang ngồi học bài thì 

nghe tiếng huýt sáo gió ngoài bờ rào. Tôi biết ngay Phúc đang kiếm tôi vì đó là 

ám hiệu quen thuộc của Phúc. Tôi chạy ra cổng vừa hỏi “Có chuyện gì vậy 

Phúc?”, Phúc kéo tay tôi chạy về phía sông. Hai đứa chui vô chòi giữ dưa nằm 

cách nhà tôi ba trăm mét, nơi chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau 

Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Phúc đã nắm chặt hai vai tôi, nói giọng kích 

động 

-Phúc tới chia tay Miền 

Tôi ngẩn ra: 
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-Chia tay? Là sao? 

-Lát nữa Phúc phải đi rồi! 

-Đi đâu? 

-Phúc không biết! ba Phúc bảo hai cha con phải đi gấp trong đêm nay! 

Chắc là có chuyện gì khẩn cấp! 

Tôi run giọng: 

-Thế bao giờ Phúc về? 

-Phúc không biết! 

Tôi nói lo lắng hơn là giận dỗi: 

-Sao cái gì Phúc cũng không biết hết vậy!”1;172-173]… Đó là cuộc chia 

tay khẩn cấp chƣa ai kịp nói với ai điều gì. Và cũng chính ở đây Phúc và Miền đã 

đi quá giới hạn của tình yêu. “chúng tôi vừa hôn vừa khóc. Xen giữa là những 

tiến thì thầm xót xa: 

-Phúc sẽ quay về với Miền chứ? 

-Chắc chắn rồi. Phúc sẽ quay về. 

-Miền có đợi Phúc không? 

-Chắc chắn rồi. Miền sẽ đợi 

Có nhiều ngƣời nói rằng truyện dài “Ngày xưa có một chuyện tình đã gắn 

mác 16+, 18+ nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã trả lời: “Sự rung động đầu đời mới 

đẹp làm sao! Nhưng tình yêu để đi đến được cái kết viên mãn cần có nhiều yếu tố 

nữa. Thế nên, độc giả của Nguyễn Nhật Ánh cũng đừng quá sốc khi chứng kiến 

hành trình khôn lớn, vấp ngã và trưởng thành của bốn tuyến nhân vật xưng tôi 

trong cuốn sách dày dạn đến hơn 300 trang này. Truyện sẽ có chuyện nhân vật 

nữ có bầu, “ăn cơm trước kẻng”, làm mẹ đơn thân, có hình dáng của những 

chàng trai tử tế nhưng không phải là một anh chàng khờ khạo, ngu ngơ mà là 

một người đàn ông đang học cách chế ngự con quái vật bản năng, dục vọng 

trong chính mình để trở thành một người tốt hơn”… Và cái chòi giữ dƣa hiện lên 

giữa khoảng không của trời đất nhƣ chứng kiến phút chia tay đầy cảm động của 

Phúc và Miền. Nơi đây còn là không gian mà Phúc và Miền đã thề non hẹn biển. 
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Không gian nghệ thuật ở đây chật hẹp nhƣng ẩn chứa tình cảm rộng lớn bao la 

chứng nhân cho tình yêu đẹp của Phúc và Miền.  

 Cũng chính không gian ở cái chòi giữ dƣa đã giúp tác giả khắc họa tâm lí 

nhân vật chính có chiều sâu hơn. Miền có tâm lí bất an, lo lắng, sợ hãi. Còn Phúc 

thì vội vã, gấp gáp và lƣu luyến. Nhƣng cả hai đều có chung tâm trạng đó là buồn 

tuổi, lo sợ, sợ sắp phải xa nhau nhƣng chƣa nói đƣợc gì với nhau, sợ không biết 

đến khi nào mới đƣợc  tái ngộ. Chính việc khắc họa tâm ý khiến ta hình dung ra 

đƣợc không khí chia tay rất gấp rút, hai ngƣời đều sợ hãi, lo lắng và không gian 

thì yên tĩnh, chật chội ọp ẹp. Không gian cái chòi giữ dƣa cũng chính là một phần 

của làng quê nó thân thuộc gần gũi với con ngƣời miền Trung yêu dấu. Không 

gian yên bình, yên tĩnh trái ngƣợc với những con ngƣời ở trong chính không gian 

ấy, mang một tâm trạng rối bời, đầy sợ hãi và đau xót. Không gian ở đây mang 

một màu sắc riêng mà chỉ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh ngƣời ta mới có thể 

cảm nhận hết cái dung dị lạ lùng đến nhƣ vậy. Tại sao Phúc không hẹn gặp Miền 

ở những nơi lãng mạn nhất mà lại là cái chòi giữ dƣa bình thƣờng, nhỏ hẹp. Điều 

đó càng làm tăng thêm sức hấp dẫn và tò mò cho độc giả. Một không gian bình 

thƣờng đơn sơ nhƣng tình cảm con ngƣời ta dành cho nhau thì vô cùng, vô tận 

 Nhƣ vậy không gian vƣờn ổi và cái chòi dữ dƣa đã đƣa ta về với miền quê 

nghèo dân giã. Thiên nhiên nơi đây vừa quen thuộc gần gũi vừa ấm áp tình 

ngƣời. Cũng chính không gian nghệ thuật đã gợi nhớ bao kí ức ức tƣơi đẹp có, 

đau buồn có. Đồng thời từ không gian ấy tác giả đã khắc họa diễn biến tâm lí 

nhân vật một cách rõ nét.  

2.1.2.Không gian tâm tƣởng 

Không gian tâm tưởng được qui định bởi sự tác động tích cực của tình 

cảm lên tư duy và sự trỗi dậy mạnh mẽ tiềm thức khiến con người sinh ra những 

ảo giác hoặc chìm đắm trong những dòng suy tưởng về quá khứ hay sự kỳ vọng 

vào tương lai. Việc tác giả đào sâu vào tâm hồn nhân vật đến từng ngõ ngách 

thông qua những biện pháp nghệ thuật đã tạo ra loại không gian tâm tưởng (Hậu 

Tổ). Trong truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh mọi thứ đều ở quá khứ vì đây là 

truyện đƣợc kể lại cho nên thời gian, không gian đều ở quá khứ hay còn gọi là 
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không gian tâm tƣởng. Không gian tâm tƣởng là bức tranh đời sống sinh hoạt ở 

vùng quê nghèo miền Trung qua hồi tƣởng của nhân vật tôi. Với tuổi học trò 

nghịch ngợm đó là không gian trên đƣờng đi học về với những trận đánh nhau 

của thằng Hƣớng khi tình nghi những đứa bắt nạt nhỏ Miền em nó. “thằng 

Hướng chặn bọn tôi ngay chỗ ngã ba rẽ vào nhà thờ thị trấn, tay vung vẩy một 

khúc cây dài” [1; 13]… Không gian là trƣờng học nơi có biết bao kỉ niệm đẹp với 

bạn bè cũng biết bao trò nghịch ngợm đánh nhau. Không gian trƣờng học luôn là 

đề tài phổ biến trong truyện Nguyễn Nhật Ánh vì đối tƣợng của ông là những cô 

cậu đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời mình ấy là lứa tuổi học trò. Tuổi học trò nếu 

chỉ cắp sách đến trƣờng rồi lại cắp sách về nhà thì còn gì vui. Ở đây những cô 

cậu học trò đều phá phách nhƣng rất ngây ngô và đáng yêu.  

Hay không gian nơi nhà ông ngoại Phúc - ông Giáo Dƣỡng nơi tình yêu 

giữa Phúc và Miền chớm nở. Cũng chính nơi đây Miền đã trao Phúc nụ hôn đầu 

nồng nàn và…“ nếu không có tiếng guốc lộc cộc báo hiệu ông tôi sắp bước ra 

hiên, có thể thời gian đã thực sự ngừng trôi với hai đứa tôi, và cả hai rất có thể 

đã tan ra trong khoảnh khắc mà bất cứ ai sống với nó cũng sẵng sàng tin rằng 

chỉ những nụ hôn thôi cũng đủ gói ghém toàn bộ cuộc đời mình” [1; 136]… Cứ 

nhƣ thế không gian cùng chảy theo diễn biến câu chuyện theo thứ tự nhất định 

rồi đến ngày Phúc ra đi thì không gian cái chòi giữ dƣa hiện lên giữa không gian 

mênh mông rộng lớn giữa đất trời. “ Tôi nhớ tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng 

huýt gió ngoài bờ rào. Tôi biết ngay Phúc đang kiếm tôi vì đí là ám hiệu quen 

thuộc của Phúc. Tôi chạy ra cổng, vừa hỏi “có chuyện gì vậy Phúc?”, Phúc kéo 

tay tôi chạy về phía sông. Hai đứa chui vô chòi giữ dưa nằm cách nhà tôi ba 

trăm mét, nơi chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau.” [1; 172]… Không gian ở 

đây chật hẹp nhƣng tình cảm Phúc và Miền dành cho nhau thì mênh mông, bao 

la. Họ bên nhau một cách tự nguyện không đắn đo, không toan tính dƣới sự 

chứng kiến của đất trời. 

 Và không gian ngôi nhà của vợ chồng Vinh và Miền nơi đây có biết bao 

hạnh phúc và tiếng cƣời trẻ thơ. Nơi có ngƣời vợ hiền và một ông giáo nhân hậu. 

Nơi có đứa con thông minh và kháu khỉnh. Và mọi chuyện xáo trộn ở căn nhà ấy 
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khi Phúc – ngƣời yêu cũ của Miền xuất hiện. Nơi Vinh đã chứng kiến bạn thân 

của mình và ngƣời vợ mà mình yêu thƣơng nhất hẹn thề nhau cùng bỏ trốn. “suốt 

một tiếng đồng hồ, tôi giấu mình phía sau cửa sổ, bỏ cả tiết dạy thứ ba để lắng 

nghe trong chết lặng cuộc trò chuyện giữa Phúc và Miền, thấy tim mình tan ra 

từng phút một.” [1; 295]… Nếu gia đình Vinh là mặt hồ đang phẳng lặng và êm ả 

thì Phúc chính là viên đá đang rơi trúng vào mặt hồ ấy. Dù viên đá có nhỏ hay to 

thì mặt hồ nhất định sẽ khuấy động và gợn sóng. 

Nhƣ vậy Không gian tâm tƣởng đƣợc Nguyễn Nhật Ánh sắp xếp một cách 

hợp lí từ khi câu chuyện giữa ba ngƣời khi còn thơ bé cho đến khi trƣởng thành 

và lập gia đình. Qua đó ta thấy rằng không gian trong truyện Nguyễn Nhật Ánh 

là không gian ở quá khứ. Không gian ấy luôn gắn với một sự kiện nhất định. Vui 

có, buồn có, có khi nó còn là thời khắc thay đổi số phận của một con ngƣời.  

2.2. Thời gian nghệ thuật 

Thời gian nghệ thuật là phạm trù của hình thức nghệ thuật, là hình thức 

tồn tại của thế giới nghệ thuật, là mốc kiểm tra sự vật xảy ra nhƣ thế nào, đánh 

dấu sự kiện, cùng với diễn biến tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong 

truyện. Trong truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình có rất nhiều mốc thời gian 

nhƣng chung quy lại là có hai kiểu thời gian quá khứ và thời gian hiện tại. 

2.2.1. Thời gian quá khứ  

Có ai đó đã từng nói rằng : Đành rằng không thể sống mãi với quá khứ 

nhưng đừng quên đi quá khứ vì đó là nấc thang đưa ta đến với đời. Vâng đúng 

vậy quá khứ là cái đã qua đi và chỉ có thể trở lại trong kí ức. Trong cuộc đời của 

mỗi ngƣời ai cũng có những quá khứ đẹp đẽ hay đau buồn. Quá khứ đẹp đẽ cho 

ta những hạnh phúc những hồi tƣởng tƣơi đẹp khi nghĩ về. Quá khứ đau buồn 

giúp ta mạnh mẽ trƣởng thành và dày dạng hơn. Và trong cuộc đời ta quá khứ 

trôi qua nhƣng đôi khi nó cũng đƣợc lục lọi tìm tòi để ôn lại những kí ức đó. Có 

những mốc thời gian là quá khứ mà để lại dấu ấn khiến chúng ta nhớ mãi. Truyện 

dài Ngày xưa có một chuyện tình  mặc dù thời gian quá khứ đƣợc gợi lại theo 

dòng chảy kí ức của ngƣời kể chuyện nhƣng có những mốc cụ thể rõ ràng và 

đƣợc tổ chức theo nguyên tắc gián đoạn về thời gian. Chính sự gián đoạn này cho 
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ta cảm giác về một lối kể tự nhiên, phóng túng rất hiện đại. Cách mở đoạn 

thƣờng gắn với sự định vị thời gian: “năm đó chúng tôi học lớp bảy. Đó là một 

năm học đặc biệt đối với tôi. Mười hai tuổi tôi bắt đầu để ý đến bạn khác giới. 

Tôi không biết bao giờ tôi thích nhỏ Miền” [1; 8]… Thời gian đã đánh dấu một 

mốc quan trọng của một cậu bé lớp bảy đã bắt đầu thích bạn khác giới đó là Vinh 

– một cậu bé thật thà chất phác. Thời gian nghệ thuật cứ theo mạch cảm xúc của 

nhân vật kể chuyện mà cụ thể là mạch kể chuyện của Vinh, Phúc và Miền. “hè 

năm đó là mùa hè buồn của tôi. Tôi rất muốn chờ tới “ một ngày nào đó” như lời 

cậu Huân nhưng thời gian không đợi chờ.”[1; 58]…Hè năm đó là cái hè buồn 

của Vinh khi nó phải chứng kiến cảnh nhỏ Miền - ngƣời nó thƣơng vui đùa bên 

một chàng trai khác mà oái ăm thay ngƣời đó không ai khác là bạn thân của nó. 

Hè năm đó là một thời gian không xác định đƣợc nhƣng nó cũng khiến ngƣời đọc 

ngầm hiểu mà không hề thắc mắc.  

Thời gian trong truyện là một thời gian biến động nhƣng theo một trình tự 

nhất định. Qua những mốc thời gian ấy ta thấy rằng thời gian qua đi kéo theo bao 

sự kiện trong cuộc đời nhân vật với vô vàn những biến cố và thăng trầm. Và cũng 

chính thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thƣơng. Thời gian 

qua khiến nỗi nhớ Miền nhạt nhòa trong tâm trí Phúc. Cũng chính thời gian kia 

khiến nỗi đau của Miền dần nguôi ngoa và nhận lời làm vợ của Vinh. Thời gian ở 

đây không cụ thể nhƣng có một mốc nhất định ví dụ nhƣ: trong tám năm rời xa 

thị trấn, buổi tối hôm đó, trong ba đêm đầu tiên, đến ngày tôi trở về… Thời gian 

trong truyện đa số là thời gian đƣợc hồi tƣởng lại cho nên thời gian không cụ thể 

nhƣng ta có thể chấp nhận đƣợc vì đó là những mốc thời gian đáng nhớ trong 

cuộc đời của mỗi nhân vật 

 Ngoài ta trong truyện còn lồng ghép với thời gian hiện tại nhƣ : khi viết ra 

câu chuyện này tôi đã hai mƣơi bảy tuổi có nghĩa câu chuyện xảy ra đã hai mƣơi 

năm khi cậu bé Su lên bảy tuổi. Và hiện nay khi viết ra câu truyện này bé Su rất 

cảm động và kính nể trƣớc mối tình của ba Vinh, mẹ Miền và bố Phúc. Bằng việc 

sử dụng thời gian quá khứ lồng ghép với thời gian hiện thực Nguyễn Nhật Ánh 

cho ta quay về với thời cắp sách đến trƣờng với những nét tinh nghịch, hồn nhiên 
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của các nhân vật rồi ta lại dõi theo hành trình lớn khôn trƣởng thành của các nhân 

vật ấy. Qua đó ta nhận ra rằng thời gian một đi không trở lại, thời gian không chờ 

đợi bất cứ ai, và đôi khi những ngƣời chỉ xuất hiện trong đời ta để lại cho ta bao 

vết thƣơng lòng rồi ra đi. Rồi chính thời gian cũng giúp ta làm lại cuộc đời quên 

đi quá khứ đau buồn để hƣớng đến một tƣơng lai tƣơi sáng tốt đẹp hơn.  

 Những cụm từ chi thời gian góp phần dẫn câu chuyện theo mạch thời gian 

logic chung của truyện. Qua đó giúp ngƣời kể chuyện linh hoạt hơn, và tóm tắt 

cuộc đời của nhân vật từ lúc thơ bé cho đến lúc trƣởng thành một cách ngắn gọn 

khiến ngƣời đọc dễ hiểu hơn. Nhằm tập trung vào những mốc thời gian quan 

trọng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhân vật để câu chuyện xúc tích nhƣng 

vẫn đủ đầy, vẫn logic và tập trung hơn vào những chi tiết đặc sắc để câu chuyện 

thêm hấp dẫn, thú vị.  

2.2.2. Thời gian hiện tại 

 Quá khứ đã qua đi nhƣng con ngƣời thì không bao giờ để quá khứ ngủ yên 

mãi mãi. Trí nhớ nhƣ một quyển nhật kí dài vô tận ghi chép một cách trung thực 

về quá khứ để mỗi khi rãnh ta lại lật nó ra xem. Việc ghi nhớ lại quá khứ cũng là 

một việc tốt tôi nghĩ vậy. Nếu quá khứ qua đi con ngƣời ta vội vàng đóng cho nó 

một cái hộp chôn nó sâu thẳm dƣới lòng đất thì sẽ không còn ai nhớ đến công lao 

của thế hệ cha anh đi trƣớc trong những ngày hòa bình nhƣ hôm nay. Hay con 

ngƣời ta quên đi chính cái quá khứ bồng bột, ngây thơ của mình để rồi không bao 

giờ có ngày trƣởng thành. Và Nguyễn Nhật Ánh cũng không để quá khứ ngủ 

quên mà cho nhân vật bé Su hồi tƣởng lại quá khứ ở thời điểm hiện tại khi bé Su 

đã trƣởng thành 

Thời gian trong truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình của nhà văn 

Nguyễn Nhật Ánh chủ yếu là thời gian quá khứ. Thời gian hiện tại chỉ vỏn vẹn ba 

trang cuối sách nhà văn mới để bé Su xuất hiện và kết thúc câu chuyện một cách 

ổn thỏa và vô cùng có hậu. “khi viết ra câu chuyện này tôi đã hai mươi bảy tuổi. 

Mẹ tôi, ba tôi và bố tôi đã bước vào tuổi bốn lăm. Hiện nay tôi vẫn sống với mẹ 

Miền và ba Vinh. Ba mẹ tôi vẫn sinh sống ở thị trấn Hà Lam, lúc này đã sinh cho 

tôi thêm hai đứa em xinh xắn tuy không ngoan lắm vì tụi nó rất hay cãi lời tôi. Về 
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phần mình, tôi đang làm việc tại một tờ báo ở Đà Nẵng, mỗi tuần chạy xe về 

thăm nhà một lần vào dịp cuối tuần.”[1; 336]…  

Nhƣ vậy bé Su đã giải đáp tất cả những câu hỏi nhƣ : Miền sẽ chọn Phúc 

hay Vinh ? Cuộc sống của ba ngƣời họ bây giờ nhƣ thế nào rồi, có hạnh phúc hay 

chăng?. Mặc dù câu chuyện đƣa ta về quá khứ với lời kể chuyện của ba nhân vật, 

nhƣng kết thúc chuyện tác giả lại đƣa ta về hiện tại một cách tài tình và hoàn toàn 

logic. Với lối kể chuyện này ta thật khâm phục Nguyễn Nhật Ánh đã rất khéo léo 

trong việc lồng ghép giữa hiện tại và quá khứ một cách nhẹ nhàng hợp lí đến nhƣ 

vậy. Bé Su hiện tại đã là một nhà báo và đã chứng kiến và viết lại câu chuyện 

tình giữa ba Vinh mẹ Miền và bố Phúc một cách thật cảm động, khiến chúng ta 

nể phục. Và cách xƣng hô ở đây thật kì lạ một ngƣời mà có đến hai ngƣời bố?.. 

Nhƣng ai đã dõi theo câu chuyện này một cách xuyên suốt thì hoàn toàn bị thuyết 

phục bởi cách xƣng hô đó. Nó còn mang giá trị nhân văn cho những con ngƣời 

bao dung rộng lƣợng những ngƣời bạn biết trọng tình nghĩa và cách hành xử đẹp 

đẽ mà không phải ai cũng có thể làm đƣợc. Bởi lẽ: “gần đây, khi đọc quá nhiều 

tin tức trên báo về những vụ manh động chết người vì ghen tuông hay vì hàng 

trăm lí do không bằng lòng với chuyện tình duyên, tôi càng ngưỡng mộ cách 

hành xử của mẹ tôi, ba tôi và bố tôi và ý định xuất bản thành sách những ghi 

chép này tự động hình thành trong đầu tôi.”[1; 304-305]…Thời gian hiện tại chỉ 

chiếm một ít nhƣng nó thật là đủ đầy thật ý nghĩa và thời gian ấy đã dẫn đến một 

kết thúc thật ấn tƣợng và có hậu cho những ai xứng đáng đƣợc hƣởng hạnh phúc 

ấy. Thời gian hiện tại đã thâu tóm toàn bộ thời gian quá khứ khiến ngƣời đọc tin 

rằng lời các nhân vật tƣờng thuật về quá khứ của mình là đúng vì nhân vật bé Su 

là nhân chứng sống ở hiện tại. Và hiện bây giờ lời bé Su nhận xét về các nhân vật 

mới hoàn toàn chính xác. Cả ba nhân vật trong truyện đã bƣớc sang tuổi trung 

niên còn bé Su ngây thơ ngày nào đã trở thành một trai trƣởng thành. Từ quá khứ 

Nguyễn Nhật Ánh đƣa ta về với hiện tại với bao nhiêu thay đổi theo chiều hƣớng 

tính cực cả ba nhân vật đã tìm đƣợc bến đỗ cuối cùng của đời mình. Mặc dù ở 

quá khứ cả ba ngƣời đều rơi vào câu chuyện tình tay ba rối rấm nhƣng kết thúc ở 



31 

hiện tại vẫn đẹp và viên mãn. Ngƣời đọc nhƣ thở phào vì hạnh phúc trong niềm 

hạnh phúc hiện tại của các nhân vật.  

*Tiểu kết: 

Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình 

đều thông qua hồi tƣởng của các nhân vật. Không gian ấy lúc ẩn lúc hiện ùa về 

trong kí ức với đầy những tâm trạng khó tả. Không gian gắn liền với nơi miền 

quê nghèo chân chất, thấm đẫm tình ngƣời. Thời gian cũng ở quá khứ với kèm 

theo những mốc sự kiện đáng nhớ của các nhân vật. Thời gian ấy kéo theo bao 

nối tiếc, bao suy tƣ, trăn trở về những kỉ niệm đã qua. Có thể nói Nguyễn Nhật 

Ánh đã xây dựng một không gian, thời gian rất giản dị, mộc mạc, gần gũi nhằm 

khắc họa nhân vật một cách chân thực và cảm động nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

CHƢƠNG 3: NGÔN NGỮ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG 

TRUYỆN DÀI NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH CỦA NGUYỄN 

NHẬT ÁNH 

3.1. Ngôn ngữ trần thuật 

Ngôn ngữ là chất liệu và phƣơng tiện biểu hiện nó giúp cho mỗi nhà văn 

mang một màu sắc phong cách riêng. Ví dụ khi đọc truyện Nguyễn Tuân ta 

không thể nhầm lẫn sang truyện của Nam Cao vì mỗi ngƣời thể hiện một cách 

khác nhau mà thông qua ngôn ngữ ta có thể nhận biết. Ngôn ngữ nói chung và 

ngôn ngữ trần thuật nói riêng có vị trí quan trọng trong một truyện ngắn. Đồng 

thời nó cũng góp phần làm nên giọng điệu, phong cách của tác giả. Nói đến ngôn 

ngữ trần thuật là nói đến tài năng sử dụng và khả năng làm chủ ngôn ngữ của nhà 

văn. Sự phát triển cốt truyện và tính cách nhân vật đƣợc bộc lộ đậm nhạt đều phụ 

thuộc khá nhiều vào ngôn ngữ trần thuật của tác giả. 

3.1.1. Ngôn ngữ ngƣời kể chuyện  

Trong tác phẩm tự sự, ngôn ngữ ngƣời kể chuyện không những giữ vai trò 

then chốt trong phƣơng thức tự sự mà còn là yếu tố cơ bản thể hiện phong cách 

nhà văn, truyền đạt cái nhìn, giọng điệu cá tính của tác giả. Do vậy, có thể nói 

ngôn ngữ ngƣời kể truyện giữ vai trò quyết định đối với toàn bộ cấu trúc ngôn 

ngữ tác phẩm. Trong truyện dài “Ngày xƣa có một chuyện tình” của nhà văn 

Nguyễn Nhật Ánh ngôn ngữ trần thuật đƣợc ba nhân vật thay phiên nhau để mỗi 

nhân vật đều bộc bạch hết những suy nghĩ, hay nêu quan điểm phân bua nỗi lòng 

của mình để ngƣời đọc thấu hiểu mà không hờn giận hay oán trách.  

Có thể nói ngôn ngữ ngƣời kể lại toàn bộ câu chuyện này là là lời của ba 

nhân vật Phúc, Vinh, Miền. Ba nhân vật đều xƣng tôi, ở ngôi thứ nhất số ít. Và 

dụng ý của tác giả khi sử dụng ngôi kể này nhằm tăng thêm độ tin cậy cho ngƣời 

đọc. Bởi vì khi nhân vật xƣng tôi và kể chuyện, ngƣời đọc sẽ thấy rằng ngôn ngữ 

của nhân vật đƣợc diễn đạt một cách chính xác, ngƣời đọc nhƣ đang tai nghe, 

mắt thấy những hành động đó của nhân vật vậy. Qua ngôn ngữ của nhân vật ta 

cảm nhận đƣợc suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật. Từng kỉ niệm, dòng hồi ức 
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cứ thay phiên nhau ùa về cũng là lúc ngôn ngữ chắp nối lại toàn bộ sự kiện để 

hình thành câu chuyện một cách logic nhất.  

Thoạt đầu là lời trần thuật của Vinh. “tôi không biết từ khi nào tôi thích nhỏ 

Miền” [1; 8] và để nó chứng kiến cảnh con bé ấy bị bạn bè trêu chọc khiến cho 

lòng nó đau nhƣ cắt rồi quyết tâm bênh vực Miền để cho thằng Lẹ và thằng Cu 

Em cho ăn đòn nhừ tử. Đó là lời thú nhận một cách chân thật của Vinh còm, nó 

thích nhỏ Miền từ rất lâu và chính nó cũng không lí giải đƣợc là thời điểm nó 

thích nhỏ Miền là lúc nào. Lời trần thuật của Vinh cho thấy rằng Vinh mới là 

ngƣời đầu tiên thích Miền không phải ai khác. Đó cũng là một mốc quan trọng 

trong cuộc đời Vinh nhƣ đánh dấu một sự kiện trọng đại trong đời nó là lần đầu 

tiên thích một ngƣời. Đó là rung cảm đầu đời, ngôn ngữ trần thuật đến thật tự 

nhiên, chân thật, lời thú nhận xuất phát từ tận đáy lòng. Rồi ngôn ngữ trần thuật 

lại giúp Vinh bộc lộ nỗi niềm của mình “khi nghe tin Phúc trở về, trái tim tôi như 

chia làm hai nữa. Tôi vừa vui mừng vì sắp gặp lại người bạn cũ đã lâu không 

gặp thậm chí có lúc tưởng đã chết rồi, vừa bắt gặp trong lòng mình một nỗi lo 

lắng mơ hồ. Cuộc sống của tôi và Miền từ khi cưới nhau đã trôi qua hạnh phúc, 

êm đềm, tưởng như tất cả chông gai đã ở lại phía sau, đột nhiên một sáng ra ngõ 

bỗng thấy núi chắn ngang trước mặt.” [1; 289]…  Lời của Vinh thật tội nghiệp 

dƣờng nhƣ tai họa lại ập xuống gia đình bé nhỏ của anh sau khoảng thời gian 

bình yên, hạnh phúc bên nhau. Nhƣng tâm trạng này thật khó hiểu nó vừa buồn 

vừa vui vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Vinh lo sợ ngƣời bạn thân nhất của mình là 

tình cũ của vợ mình sẽ cƣớp mất đi cái tổ ấm thân thƣơng của mình. Vinh càng lo 

hơn khi bé Su có thể là sợi dây vô hình gắn chặt Phúc và Miền lại với nhau đến 

lúc đó Vinh sẽ mất tất cả, và điều Vinh lo ngại hoàn toàn đúng và có lí. Với ngôn 

ngữ kể chuyện này, ngƣời đọc cảm thấy cảm thông, thấu hiểu cho nỗi khổ tâm 

của Vinh. Ngôn ngữ kể chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đã chạm đến trái tim 

ngƣời đọc vì viết sách mà để cảm hóa và khiến ngƣời ta đồng cảm, buồn trong 

nỗi buồn của nhân vật, vui trong niềm vui của nhân vật đó đã là thành công. 

Nhƣ vậy tác giả đã để cho Vinh nhân vật đáng thƣơng, tốt bụng bộc bạch hết 

nỗi lòng của mình. Nhƣng chúng ta thấy rằng từng lời kể của Vinh một phần nào 
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ta cảm nhận đƣợc đây là con ngƣời biết kiềm chế cảm xúc của mình, luôn trân 

trọng tình bạn và tình yêu anh chƣa bao giờ thốt ra những câu nói khiến ai tổn 

thƣơng mà điều đó trong hoàn cảnh của anh không phải ai cũng làm đƣợc. Lòng 

hờn ghen và sự thù hận trong anh dƣờng nhƣ đã bị lòng bao dung thâu tóm. Và 

anh chấp nhận cho Miền quyết định chính cuộc đời của mình là theo Phúc hay ở 

lại vì có lẽ điều phụ nữ cần nhất chính là tự quyết định lấy cuộc đời của mình. 

Nên anh đã cố tình đi Đà Nẵng để vợ mình đƣợc lựa chọn con đƣờng mà cô ấy 

cảm thấy hạnh phúc nhất vì anh nghĩ khi Miền ở bên anh cô ấy không cảm thấy 

hạnh phúc thì còn ý nghĩa gì nữa.  

  Theo dòng cảm xúc hồi tƣởng về quá khứ tác giả lại để Phúc nhớ về thời xa 

xƣa bằng ngôn ngữ trần thuật của mình. “trong tám năm rời xa thị trấn, tôi cũng 

nhiều lần nằm mơ thấy tôi trở về. Tôi thấy ba tôi chở tôi vào vườn ổi của ông 

Năm Khoa những chiều lộng gió, cỏ lông chông bay suốt quãng đường dài. Tôi 

thấy tôi và thằng Vinh còm giành nhau giã muối ớt trong chiếc cối đá ở gian bếp 

nhà nó. Mải giành nhau, chẳng đứa nào chịu chạy đi thắp đèn nên tôi và nó 

nhiều lúc thét be be vì bị chày nện vào tay. Tôi thấy những bức tường quét vôi 

vàng của ngôi trường trung học, thấy hàng dương liễu thướt tha dọc bờ rào, thấy 

cả cảnh tôi ngồi giữa đám bạn trong giờ chơi gân cổ ra kể chuyện để được trả 

công bằng cà rem, xá xị, bánh mì. Và cuối cùng bao giờ tôi cũng thấy Miền.” 

[1; 89]…Rõ ràng bằng lời kể của Phúc ta thấy rằng dù đi nơi đâu và ngày tháng 

có dài thế nào thì trong tâm trí Phúc lúc nào cũng có hình ảnh quê hƣơng và bóng 

dáng của Miền. Rõ ràng con ngƣời Việt Nam luôn nặng tình nghĩa và yêu quê 

hƣơng của mình xiết bao. Bằng lời trần thuật của các nhân vật tác giả cho ta trƣợt 

dài theo quá khứ ta nhƣ chứng kiến đƣợc câu chuyện đó chứ không phải là nghe 

kể lại. Vinh và Phúc là đôi bạn thân nhƣng trớ trêu thay cả hai ngƣời đều thích 

một đứa con gái tên Miền cho nên mỗi ngƣời đều bộc bạch nỗi khổ tâm của 

mình. Đối với Vinh ngƣời không đƣợc đáp trả tình cảm vẫn là ngƣời đau khổ hơn 

ai hết. Và rồi trong chính những ngày tháng Phúc bỏ thị trấn đi biệt thì cũng 

chính Vinh chàng trai đáng thƣơng ấy đã cứu vớt lấy cuộc đời mẹ con Miền. 
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Miền muốn đợi Phúc quay về hay chăng? Hay trong tâm trí ngƣời con gái ấy 

hình bóng của Phúc đã lấp đầy không một ai có thể thay thế đƣợc.  

Chắc có lẽ cảm thấy Miền thiệt thòi trong chuyện tình cảm và để giải thích 

cho sai lầm của mình tác giả đã cho Miền phân bua và giải bày lòng mình “dạo 

đó tôi còn quá ngây thơ và quá thiếu hiểu biết về chuyện chung đụng giữa người 

nam và người nữ. Tôi chỉ muốn Phúc tin tôi và tin vào kỷ niệm.” [1; 175]… Qua 

lời kể của Miền ta thấy ngôn ngữ rất chân thật và có vẻ lƣu luyến, xót xa của đôi 

lứa yêu nhau và vài phút nữa đây họ sẽ xa nhau không hề biết ngày hội ngộ. 

Ngƣời đọc dƣờng nhƣ cũng cảm động trƣớc mối tình này trong giờ phút chia tay 

ngập ngừng đầy tâm trạng. Rồi cứ thế thời gian trôi qua những chuyện ngày xƣa 

ấy dù tƣơi đẹp hay đau buồn Miền cũng tạm xếp nó gọn vào một góc nào đó của 

trái tim. Nơi mà ít có thể nhìn thấy nhất  khi Phúc đã biền biệt tám năm trời. 

Thông qua ngôn ngữ ngƣời kể chuyện ta hoàn toàn có thể cảm thông cho sự khờ 

dại và nỗi khổ tâm của nhân vật 

Bằng việc giao nhiệm vụ cho từng nhân vật dẫn dắt truyện tác giả làm 

ngƣời đọc thích thú dõi theo từng trang sách nhƣ có sức hút kì diệu. Lối trần 

thuật không nhàm chán mà kích thích sự tò mò của độc giả và Vinh, Phúc Miền 

ai cũng đƣợc thay phiên nhau trần thuật lại cuộc đời mình một cách thành thật dù 

đó là kí ức đẹp đẽ hay đau buồn. Nhân vật xƣng “tôi” ở mỗi chƣơng là những 

ngƣời khác nhau. Về chọn lựa này, Nguyễn Nhật Ánh giải thích anh muốn tạo 

một sân chơi công bằng cho các nhân vật: “nhân vật nào cũng có thể bộc lộ suy 

nghĩ của mình. Độc giả không phải nhìn câu chuyện dưới con mắt của một nhân 

vật duy nhất”. 

Và đặc biệt hơn hết ngoài ngôn ngữ kể chuyện của ba nhân vật chính 

Phúc, Vinh, Miền ở cuối truyện còn có sự hiện diện của lời kể bé Su một nhân 

vật chứng kiến biết bao nhiêu vui buồn của ba Vinh và mẹ Miền và hơn ai hết 

chính bé Su thừa biết đƣợc tình cảm bao la mà ba Vinh đã dành cho mẹ nó. Và 

cuối truyện qua lời kể chuyện của mình bé Su cũng lộ thân phận của mình. “à 

nảy giờ tôi quên giới thiệu tôi là ai. Mà dù tôi không nói có lẽ bạn đọc của cuốn 

sách này cũng biết rồi. Tôi là bé Su. Là cậu bé mà ba Vinh ghì chặt trong tay, 
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trong khi mẹ tôi ôm chầm lấy ông từ phía sau, cả hai người đều thút thít, nước 

mắt ròng ròng trên má, vào buổi sáng ông trở về từ Đà nẵng, thấp thỏm chờ địa 

ngục trút xuống đầu để rồi ngỡ ngàng nhận ra cái mình vừa đặt chân qua là 

ngưỡng cửa của thiên đường.” [1; 341-342]… Nhà văn để cho bé Su kể lại câu 

chuyện ở cuối truyện hoàn toàn hợp lí vì chỉ có bé Su mới là nhân vật chứng kiến 

rõ nhất cái kết có hậu của gia đình nó mà ba Vinh là ngƣời xứng đáng đƣợc 

hƣởng hạnh phúc. Lời trần thuật của bé Su đã khẳng định lại một lần nữa câu 

chuyện tình của Vinh, Phúc, Miền là có thật và ai cũng kể lại một cách thành thật 

không giấu giếm, không bao che. Ngôn ngữ trần thuật của bé Su càng khiến ta tin 

vào câu chuyện hơn vì bé Su là ngƣời khách quan nhất có thể nhận xét cách hành 

xử của ba nhân vật mà không thiên vị bên nào.  

Nhƣ vậy việc sử dụng ngôn ngữ trần thuật là một lợi thế trong truyện giúp 

ngƣời đọc tin những điều tác giả nói về nhân vật của mình là thật vì ở đây ngƣời 

kể chuyện đã xƣng tôi, và có lẽ chỉ có “ tôi” mà không phải là ai khác mới hiểu 

thấu đấu và kẹn kẽ nhất từ những câu chuyện từ thời thơ ấu cho đến hiện tại của 

tôi. Cho nên khiến độc giả tin và đắm mình theo những câu chuyện ấy một cách 

say mê, thích thú. Và có thể nói, ngôn ngữ của nhân vật kể chuyện tạo ra sức hút 

kì diệu, sự hiếu kì của độc giả. Đƣa ngƣời đọc đi đến những bất ngờ này đến bất 

ngờ khác. Ngôn ngữ ngƣời kể chuyện nhƣ chất kết dính nối liền giữa quá khứ và 

hiện tại một cách hoàn mỹ nhất tạo nên sự lơ lững nó nhƣ sự giao mùa từ hạ sang 

thu một cách từ từ chậm rãi nhƣng cũng thật thiêng liêng. 

3.1.1.1. Ngôn ngữ giản dị, trong sáng 

Giản dị trong suy nghĩ sẽ tạo nên sự giản dị trong diễn đạt. Chúng ta suy 

nghĩ nhƣ thế nào thì chúng ta sẽ điễn đạt bằng ngôn ngữ tƣơng ứng nhƣ vậy, bởi 

vì ngôn ngữ là cái vỏ của tƣ duy. Có lẽ Nguyễn Nhật Ánh của chúng ta vừa là 

ngƣời lớn nhƣng có một tâm hồn trẻ thơ nên cách suy nghĩ thật giản đơn, trong 

sáng đến thế. Đúng với tên gọi “ hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ”. Trong 

truyện Ngày xưa có một chuyện tình có rất nhiều ngôn ngữ giản dị trong sáng 

nhƣ lời lí giải của Phúc thật là ngây thơ chân thật nhƣng cũng ra vẻ ông cụ non 

“tao nhớ ra rồi! thích một đứa con gái nào đó tức là lúc nào mình cũng mơ tới 



37 

chuyện làm chồng của nó.”[1; 41]… Và “không chỉ vậy, lúc nào mình cũng 

tưởng tượng có một ngày con của nó chạy ra vườn réo mình inh ỏi “Ba ơi ba, vô 

ăn cơm”... Đó là một lời giải thích của một nhà triết học bé con mà không giống 

ai. Có lẽ cũng chƣa một ai có thể giải thích đƣợc ngọn nguồn về việc thích hay 

yêu một ngƣời cụ thể nhƣ Phúc. Nguyễn nhật Ánh rất tài tình trong việc thể hiện 

ngôn ngữ nhân vật thật hồn nhiên trong sáng nhƣng không giấu đƣợc sự mộc 

mạc gản dị ấy.  

Ngoài ra trong truyện còn có nhiều ngôn ngữ thể hiện sự giản dị trong 

sáng khác nhƣ qua cuộc trò chuyện giữa bé Su và Phúc khi nó cố nặng con kiến 

thật to trong khi thực tế con kiến nhỏ tí tẹo.  

“-Con nặn con ong à?- Tôi hỏi chỉ nghĩ được đến thế. 

-Không đây là con kiến –Nó đáp, vẫn cắm cúi miết các ngón tay quanh 

mẫu đất 

-Con kiến?-Tôi nhướn mắt-Con kiến to bằng con chuột kia à?”… Thì ra 

nó nặn con kiến cho bạn nó bị mù tên là Cỏ May vì bạn nó chƣa bao giờ nhìn 

thấy cũng nhƣ cảm nhận đƣợc con kiến vì con kiến rất nhỏ, mặc dù nó đã từng bị 

kiến cắn. Qua ngôn ngữ giản dị, chân thật ta thấy yêu thêm cậu bé Su vì tấm lòng 

nhân hậu, biết yêu thƣơng ngƣời khác. Nó cũng tâm lí nhƣ ngƣời lớn và muốn 

Cỏ Mây có thể cảm nhận hết mọi con vật dù nó có nhỏ và khó cảm nhận nhƣ thế 

nào. Ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ trẻ thơ nên nó thật dễ thƣơng và trong trẻo nhƣ 

những dòng suối mát trong lành. Từ đó ta thấy đƣợc sự ngây thơ của đôi bạn này, 

Cỏ Mây tuy bị mù nhƣng lời nói ẩn chứa sự lạc quan, hóm hỉnh. Cô bé ấy nhƣ 

một viên ngọc tuy bị khuyết điểm nhƣng nó vẫn sáng lấp lánh một cách diệu kì. 

Còn bé Su nhƣ một ngôi sao may mắn luôn mang niềm vui và cứu vớt những 

mảnh đời bất hạnh nhƣ Cỏ May.  

Có lẽ phải am hiểu về thế giới tuổi thơ lắm, mới có thể viết ra đƣợc những 

ngôn ngữ tuyệt vời nhƣ vậy. Đọc truyện ông ta hình dung nhƣ một cậu bé đang ở 

trong tình huống, hoàn cảnh đó viết ra những câu văn nhƣ thế chứ không phải là 

một ngƣời đã trƣởng thành nhƣ vậy. Hay là lời của Miền khi gọi Vinh một cách 
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thân thiết. “mới hôm qua đây thôi, tôi chạy xe ngang qua nhà Miền ở gần cổng 

chợ, giật bắn người khi nghe nó kêu tôi: 

-Vinh ơi Vinh! 

Tôi chống một chân xuống đất, ngoảnh nhìn ra 

-Gì thế Miền? 

Miền đứng trước hiên, một tay cầm túi ni lông tay kia ngoắt tôi: 

-Vinh lại đây! 

Tôi tiến lại, tò mò và hồi hộp 

Khi tôi đến gần, Miền chìa túi ni lông ra trước mặt tôi, mỉm cười: 

-Tặng Vinh nè. 

Tôi cúi nhìn. Đó là túi bánh xu xê, loại bánh mà tôi rất thích.”[1; 98]… Tình bạn 

giữa Vinh và Miền cứ thế trôi đi êm đềm, nhẹ nhàng nhƣng thật đẹp. Và đó chỉ 

có thể là tình bạn không hơn không kém. Minh chứng cho điều đó là cách xƣng 

hô của Miền thật là gần gũi, thân mật nhƣng cũng không vƣợt qua giới hạn của 

tình bạn.  

Lại nhắc đến bé Su một chú bé có nhiều câu hỏi và ý tƣởng độc đáo. 

“trong mắt tôi, nó vẫn là đứa bé ngây thơ ở tuổi lên bảy. Những ý nghĩ của nó 

bao giờ cũng ngộ nghĩnh và đáng yêu . 

-Chú à-Một hôm nó hỏi - Tại sao hoa mướp màu vàng mà hoa chanh lại 

màu trắng hở chú? 

Câu hỏi của nó khiến tôi vô cùng bối rối. 

-Ờ hình như những loại cây ra trái như cây ớt, cây ổi, cây bưởi, cây 

chanh, cây cau đều ra hoa màu trắng con à. 

-Cây mướp cũng ra trái đấy thôi 

Tôi tặc lưỡi: 

-Nhưng đó là loại dây leo. Dây leo như mướp, bí khổ qua thì ra hoa vàng. 

Tôi rất hài lòng với cách giải thích của mình cho đến khi nó hỏi tiếp: 

-Thế tại sao cây khế lại ra hoa tím? 

-Ờ há. Chú cũng không biết nữa. 

-Con biết. –Nó cười. 
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-Tại sao? 

-Con nghĩ các loài cây đều ra hoa theo cách chúng thích. Giống như con 

thích đội chiếc mũ trắng nhưng thằng bạn con thích đội chiếc mũ vàng. Và một 

đứa khác thì thích chiếc mũ tím. Nhiều khi chỉ để không giống hai đứa kia.” 

 [1; 105-106]…Ngôn ngữ của bé Su khiến ta ngỡ ngàng từ câu hỏi cho đến các lí 

lẽ đều rất thuyết phục và thú vị. Nguyễn Nhật Ánh đã rất thấu hiểu tâm lí trẻ thơ 

nên mới viết ra đƣợc những ngôn ngữ trong sáng, giản dị nhƣ vậy. Và hầu nhƣ 

đến với những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh ta luôn tìm thấy kiểu ngôn ngữ 

này. Nó không quá trao chuốt hay có cánh nhƣng đủ sức thuyết phục độc giả vì 

nó dễ hiểu và đó là lời ăn tiếng nói hằng ngày của trẻ thơ 

 Nhƣ vậy với ngôn ngữ trong sáng giản dị chủ yếu là ngôn ngữ của trẻ thơ 

Nguyễn Nhật Ánh đã chinh phục hoàn toàn trái tim ngƣời đọc. Đó là thứ ngôn 

ngữ mang một âm thanh trong trẻo mà chỉ có ở truyện Nguyễn Nhật Ánh.  

3.1.1.2. Ngôn ngữ trữ tình đậm chất thơ 

Ngôn ngữ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh đƣợc sử dụng rất linh hoạt tùy 

vào tâm trạng của nhân vật có khi hài hƣớc, hóm hỉnh có khi giản dị, trong sáng 

nhƣng không bao giờ thiếu đi ngôn ngữ nhẹ nhàng sâu lắng đậm chất thơ. Vì lứa 

tuổi ông viết là học sinh nên không tránh đƣợc những mơ màng rung cảm đầu 

đời của những mối tình thơ dại. Và câu chuyện đƣợc viết với sự hồi tƣởng về kí 

ức nên ngôn ngữ mang tính chất gợi nhớ, thơ mộng. Có khi đó là khung cảnh 

thiên nhiên thật buồn. “tiếng chim uể oải đập cánh, tiếng ong bay trong vườn ổi 

ban trưa những ngày này nghe buồn tẻ làm sao. Nắng hè hừng hực khiến cỏ 

trong vườn khô đi và đổi sang màu lông chuột, mỗi khi đặt chân lên tôi nghe 

tiếng lào xạo dưới chân và âm thanh đó khiến cảm giác sắp sửa đi xa trở nên rõ 

rệt hơn bao giờ hết.” [1; 77]…Vinh rất sợ khi phải xa quê hƣơng nơi tuổi thơ gắn 

bó với biết bao kỉ niệm, xa Phúc và đặc biệt là xa nhỏ Miền nên lòng nó buồn 

man mác. Mà ngƣời buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ cho nên cảnh vật cũng 

khoác lên mình chiếc áo màu cũ kĩ buồn tẻ. Đến đây tự nhiên ta nhớ đến câu thơ 

của Chế Lan Viên : 
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“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” 

Chẳng ai không chạnh lòng khi phải rời xa “nơi chôn rau cắt rốn” và đặc biệt 

hơn với Vinh nơi đó có Miền với tiếng gọi thân thƣơng “Vinh ơi”.  Qua ngôn 

ngữ ta thấy trƣớc cảnh buồn của lòng ngƣời thên nhiên cũng mang một vẻ ảm 

đạm thê lƣơng. Tác giả đã sử dụng những từ ngữ miêu tả cảnh vật thật chính xác 

ngƣời đọc có thể mƣờng tƣợng ra đƣợc ngay một khu vƣờn cháy rụi vì nắng 

những chiếc lá ngã màu rơi rụng khắp khu vƣờn.  

           Hay tâm trạng của Phúc rời xa quê hƣơng đến tám năm, trong một đêm 

trốn chạy với ba mình. Phúc chƣa kịp từ giã quê hƣơng chỉ nhìn quê hƣơng qua 

màu đen của bóng đêm bao trùm. Nên nỗi nhớ quê hƣơng càng thêm da diết. 

“trong tám năm rời xa thị trấn, tôi cũng nhiều lần nằm mơ thấy tôi trở về. Tôi 

thấy ba tôi chở tôi vào vườn ổi của ông Năm Khoa những chiều lộng gió, cỏ lông 

chông bay suốt quãng đường dài. Tôi thấy tôi và thằng Vinh còm giành nhau giã 

muối ớt trong trong chiếc cối đá ở gian bếp nhà nó. Mãi giành nhau chẳng đứa 

nào chịu đi thắp đèn nên tôi và nó nhiều lúc thét be be vì bị chày nện vào tay. Tôi 

thấy những bức tường quét vôi vàng của ngôi trường trung học, thấy hàng dương 

liễu thướt tha dọc bờ rào, thấy cả cảnh tôi ngồi giữa đám bạn trong giờ chơi gân 

cổ ra kể chuyện để được trả công bằng cà rem, xá xị, bánh mì. Và cuối cùng, bao 

giờ tôi cũng thấy Miền.” [1; 89]… Những kí ức đẹp đẽ nơi quê nhà cứ lần lƣợt 

hiện ra trong tâm trí của Phúc. Đó là những gì gần gũi thân thƣơng nhất và đặc 

biệt Phúc đã mơ đến Miền, Miền luôn ghé đến giấc mơ của Phúc một cách tự 

nhiên không báo trƣớc. Miền xuất hiện mờ ảo trong tâm trí Phúc sau những hồi 

tƣởng về những trò chơi vui đùa cùng lũ bạn. Ai đó bảo rằng nếu chúng ta suy 

nghĩ nhiều một chuyện gì đó vào ban ngày thì ban đêm nó sẽ xuất hiện trong giấc 

mơ. Chắc có lẽ những ngày tháng xa quê Phúc luôn canh cánh một nỗi lòng nhớ 

quê da diết. Ngôn ngữ của tác giả cứ tuôn chảy một cách mạch lạc theo thứ tự 

những câu chuyện theo nỗi nhớ của Phúc. Những hình ảnh hiện lên thật thơ 

mộng rất đỗi đời thƣờng nhƣng nó là những gì đẹp nhất còn đọng lại trong tâm trí 

của Phúc.  



41 

Ngƣời ta nói rằng : Có hai nụ hôn mà làm ta nhớ mãi đó là nụ hôn cuối 

cùng của mẹ và nụ hôn đầu đời trao cho ngƣời yêu. Và cũng nhƣ bao đôi tình 

nhân khác đã đến cái ngày Phúc và Miền hôn nhau. “giữa cơn mưa kỳ diệu trong 

một ngày hè kỳ diệu, tôi nhận ra mình sung sướng và bỡ ngỡ trước sự mềm mại 

và ngọt ngào của bờ môi con gái. Lần đầu tiên trong đời tôi nhắm mắt lại để 

nghe chảy vào ngực mình những làn hơi thở thơm tho và ngập vị nắng; điều đó 

khiến tôi ngạc nhiên và ngất ngây đến mức trong một phút tôi không nhớ tôi là ai 

và đang ở đâu. Nhưng không cần tới những cảm xúc tuyệt vời đó, chỉ những sợi 

tóc mong manh của Miền mơn man trên má tôi buồn buồn cũng đã rất giống 

những mắt lưới trói chặt trái tim tôi trong buổi sáng hôm đó và tôi lập tức trở 

thành một chú cá đột nhiên tê liệt khả năng vùng vẫy.” [1; 135-136]… Nụ hôn có 

sức mạnh đến kì lạ, nó khiến con ngƣời ta miên man ngây ngất và nụ hôn ấy đã 

bắt đầu cho tình yêu của Phúc và Miền. Ngôn ngữ của Nguyễn Nhật Ánh miêu tả 

nụ hôn đầu thật đẹp và lãng mạn nó thật ngọt ngào, bằng những ngôn ngữ tuyệt 

vời đó nếu chƣa yêu ta cũng có thể cảm nhận đƣợc đôi chút về tình yêu.  

           Trong thời gian Phúc bỏ quê ra đi chỉ Vinh là ngƣời bên cạnh lo lắng và 

muốn cƣới Miền làm vợ. Không phải vì nó thƣơng hại nhỏ Miền và bởi vì Vinh 

yêu Miền thật sự và từ lúc còn bé nó đã có ý định cƣới Miền làm vợ. Nhƣng vì 

không biết nên trả lời nhƣ thế nào nên khi nhỏ Miền hỏi lí do mà cƣới nó thì 

Vinh đâm ra lúng túng. “ Trong một phút, tôi chợt rơi vào mộng mị. Tôi đưa mắt 

nhìn ra xa, thấy nắng chiều đột nhiên chín như rơm vàng trên khoảng sân nhỏ 

trước sân nhà Miền, thấy bờ giậu mồng tơi dây leo quấn quít bỗng dưng tím ngắt 

và trên rặng tre xa phía bờ sông Ly Ly mây mùa thu đang thong thả kéo nhau về 

làm tổ. Vô vàn ấm ức khổ đau phiền muộn chất chồng trong lòng tôi bao nhiêu 

năm qua bỗng chốc nhẹ tênh như ai vừa mới nhất đi. Và tôi nghe mình buâng 

khuâng đáp, câu nói mà tôi nghĩ lẽ ra tôi phải nói từ lâu: 

“…-Ngay từ bé Vinh đã ước lớn lên sẽ cưới Miền làm vợ.”[1 ; 215]… Câu 

trả lời thật chân chất, mộc mạc đó có lẽ là câu nói xuất phát tự tận đáy lòng của 

Vinh còm. Nó thật cảm động, lời nói không đủ hoa mỹ, bóng bẩy để con ngƣời ta 

thích thú nhƣng nó khiến ta cảm nhận đƣợc sự chân thành. Với giọng điệu thật 
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trữ tình, lãng mạn Nguyễn Nhật Ánh đã cho ta những câu văn thật mƣợt mà êm 

ả., đó là những dòng suối mát lành tinh khiết nhất  dành cho độc giả.  

          Phúc xuất hiện nhƣ một khối núi lớn chắn ngang  ngôi nhà hạnh phúc của 

Vinh và Miền. Những ngày này Vinh sống trong nỗi lo sợ còn Miền sống trong 

sự lựa chọn khó khăn. Những suy nghĩ của Vinh khiến anh nhớ đến lời bài hát “  

“Thiếu một nữa tôi đi tìm một nửa 

Một nữa nắng vàng, một nửa mưa bay 

Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió 

Ai sẽ là một nửa của tôi đây? [1; 301]… 

Một nửa của họ có khi suốt đời không đến. Câu hỏi của họ rốt cuộc không 

có ai trả lời. Không biết dùng cuộc đời mình vào việc gì, họ đành ráp với một 

nửa khác, bấp bênh, khập khiễng, gập gềnh. Và tất nhiên họ sẽ cảm thấy nhƣ họ 

bị gƣợng ép vào một khuôn khổ không nhƣ họ mong muốn một mảnh ghép 

không vừa vặn ăn khớp với nhau. Câu hỏi tu từ ở đoạn thơ khiến ngƣời đọc hiểu 

đƣợc nỗi niềm của Vinh, vì sao Vinh lại nhớ đến đoạn thơ này. Bởi vì nó rất 

giống với hoàn cảnh của Vinh lúc bấy giờ luôn có vô vàn những câu hỏi muốn 

đặt ra cho nhỏ Miền. Mặc dù Miền đã là vợ của Vinh những nỗi lo sợ Phúc đến 

sẽ cƣớp Miền ra khỏi cuộc đời của Vinh nên những thắc mắc luôn đau đáu trong 

lòng. Bởi lẽ trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách khó khăn mới có đƣợc tình 

yêu ấy. Câu hỏi trong bài thơ cũng chính là câu hỏi mà Vinh muốn đặt ra cho 

Miền liệu rằng Miền có phải là một nửa của Vinh không ?. Ngƣời ta sống trên 

đời này mất rất nhiều thời gian để đi tìm một nửa ấy, nếu nhƣ thiếu đi một nữa 

thì tình yêu sẽ không còn là tình yêu. Dù con ngƣời sống một cuộc sống có đủ 

đầy về vật chất đến đâu thì cũng không đƣợc gọi là hạnh phúc. Ngôn ngữ của 

Nguyễn Nhật Ánh cứ đều đều nhẹ nhàng nhƣ ru con ngƣời ta vào thế giới của 

tình yêu một cách ngọt ngào, êm dịu. Nó không táo bạo nhƣ những truyện ngắn 

khác mà nó đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, đủ để làm rung cảm 

một trái tim. 
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            Có thể nói truyện ngắn Ngày xƣa có một chuyện tình là một bài văn xuôi 

tuyệt đẹp, tràn đầy màu sắc hƣơng thơm đƣợc dệt từ những ngôn ngữ giản dị đến 

độ thuần khiết 

3.1.2. Ngôn ngữ nhân vật 

Ngôn ngữ nhân vật là một trong các phƣơng tiện quan trọng đƣợc nhà văn 

sử dụng nhằm thể hiện cuộc sống và cá tính nhân vật. Bài văn có hấp dẫn hay 

không là chủ yếu ở nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của nhà văn. Truyện Nguyễn 

Nhật Ánh ngôn ngữ không khó hiểu nhƣ tác phẩm của Nguyễn Tuân. Không trần 

tục nhƣ ngôn ngữ của Nam Cao hay cái nhẹ nhàng, lịch lãm của Thạch Lam. Ông 

chọn cho mình một lối viết tự nhiên dễ đi vào lòng ngƣời. Đó là ngôn ngữ của 

một vùng quê nghèo miền Trung với bao nhiêu nắng gió. Thứ ngôn ngữ mang 

một màu sắc riêng biệt mà không thể lẫn vào đâu đƣợc. Đọc những ngôn ngữ đó 

ta sẽ tìm lại những kí ức đẹp đẽ của một thời thơ ấu  

3.1.2.2. Ngôn ngữ đối thoại 

Trƣớc hết, đối thoại trong truyện là đối thoại nghệ thuật đảm nhiệm chức 

năng thẩm mĩ bao gồm hai bình diện lời kể và lời thoại. Trong truyện dài Ngày 

xưa có một chuyện tình ngôn ngữ đối thoại chiếm một phần lớn vì đây chủ yếu là 

câu chuyện xoay quanh các nhân vật với những câu chuyện trong cuộc sống sinh 

hoạt đời thƣờng. Trƣớc hết là giọng thằng Hƣớng đầy đe dọa với những đứa chọc 

nhỏ Miền em nó 

“ mặt hầm hầm, Hướng huơ khúc cây trên tay rít giọng: 

-Sáng này đứa nào chọc em tao? 

Vừa nói Hướng vừa quét ánh mắt dữ tợn lên bọn tôi. Ánh mắt đằng đằng sát khí 

của nó làm quai hàm tôi cứng lại 

-Đâu có ai chọc nó … 

-Tụi mày không chọc sao nó khóc chạy về nhà? 

Giọng thằng Hướng gần gằn. Thình lình nó vung khúc cây lên khỏi đầu, 

gầm lên: 

-Đứa nào?”…[1;14]. Qua đoạn đối thoại trên ta thấy rằng tuy Hƣớng là 

một thằng du côn hay cậy mạnh, cậy khỏe ăn hiếp yếu nhƣng không thể phủ nhận 

https://tudienwiki.com/ca-tinh-nhan-vat/
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đƣợc nó là ngƣời anh thƣơng em gái của mình hết mực. Nhƣng cũng chính 

Hƣớng là ngƣời anh khiến nhỏ Miền rầu rĩ và khổ tâm hết sức sau ba nó, vì nó 

hung dữ, và ngang tàn khiến bạn bè nó ai cũng sợ. Lời đối thoại của Hƣớng nhƣ 

lời hỏi tội đầy quyền lực. Qua lời đối thoại đó tác giả đã khắc họa đƣợc tâm lí 

nhân vật một cách rõ nét, lời nói cũng thể hiện tâm lí bực tức, giận dữ, quát tháo 

của thằng Hƣớng trƣớc những đứa chọc ghẹo nhỏ Miền em nó. 

 Đôi khi những lời đối thoại cũng trở nên thật thú vị. Ta hãy nghe Phúc 

định nghĩa về thích một đứa con gái là nhƣ thế nào. Phúc dƣờng nhƣ cũng chẳng 

biết thích là sao. “Nó gãi má, xong lại gãi cằm. Cuối cùng nó gãi bụng ậm ừ: 

-Thích hả? Thích tức là…là… 

Đột ngột mắt nó sáng lên: 

-Tao nhớ ra rồi! Thích một đứa con gái nào đó tức là lúc nào mình cũng 

mơ tới chuyện làm chồng nó 

Tôi nhăn mặt: 

-Thôi đi mày! 

Phớt lờ vẻ phản đối của tôi, Phúc thao thao: 

-Không chỉ vậy, lúc nào mình cũng tưởng tượng có một ngày con của nó 

chạy ra vườn réo mình inh ỏi” Ba ơi ba, vô ăn cơm!” [1; 41-42]… Ngay cả Xuân 

Diệu – Ông hoàng của thơ tình còn định nghĩa về tình yêu một cách mờ nhạt 

“Có ai định nghĩa được tình yêu 

Có khó gì đâu một buổi chiều 

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt 

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu” 

Ấy thế mà cậu bé Phúc đã định nghĩa tình yêu một cách bạo dạn và ngây 

thơ. Tuy nó chƣa đủ đầy nhƣng nó hoàn toàn có lí và thuyết phục. Cuộc đối thoại 

cho thấy sự ấp úng của Phúc rõ ràng thằng này cũng chƣa từng trải qua mối tình 

nào mà dám đi tƣ vấn tình yêu cho ngƣời khác điều đó làm tăng thêm sự ngộ 

nghĩnh đáng yêu thông qua các lƣợt thoại. Những lời đối thoại cứ tuông chảy một 

cách tự nhiên, chân thật ngôn ngữ rất giản dị, dễ hiểu nhƣng chắc chắc đƣợc chọn 

lựa rất kĩ càng mới có thể hay và phù hợp đến nhƣ vậy. Ngôn ngữ đối thoại này 
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đƣợc Nguyễn Nhật Ánh sử dụng rất nhiều trong những câu chuyện của mình. 

Mặc dù chỉ ngắn gọn nhƣng đã bộc lộ đƣợc hết tâm lí nhân vật mà tác giả muốn 

thể hiện. Và Nguyễn Nhật Ánh rất tài tình khi để lời đối thoại của các nhân vật 

đan xen với lời kể chuyện một cách rất tự nhiên và mạch lạc.  

Hay cảm động hơn là lời của ngƣời mẹ thƣơng con gái. “mẹ tôi không 

mắng tôi, như trước nay vẫn thế. Bà chỉ thở dài: 

-Con khờ khạo quá!... 

-Con lỡ dại với đứa nào vậy?- Bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như bằng 

cái nhìn soi mói đó ngăn không cho tôi nói đối 

-Dạ…dạ…-Tôi chỉ ấp úng được hai tiếng rồi nước mắt trào ra 

-Đứa nào vậy con? - Mẹ tôi kiên nhẫn 

-Dạ… 

-Dạ là sao? 

Tôi lắc đầu và nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt cầu khẩn 

-Con nói đi con-Mẹ tôi cất giọng dỗ dành-Nếu tụi con thương nhau, mẹ sẽ 

qua nhà nói chuyện với mẹ thằng đó.” [1; 179]…Những lời nói của  ngƣời mẹ 

cho thấy bậc làm cha làm mẹ nào mà không thƣơng con. Dù ngoài kia có bao 

nhiêu ngƣời nhìn con mình bằng con mắt thị phi nhƣng ba mẹ vẫn là ngƣời dang 

rộng đôi bàn tay đón con mình trở về và thứ tha cho những lỗi lầm ấy. Ngƣời mẹ 

đó thật khổ tâm trƣớc nỗi lo sợ giấu giếm của con mình. Những lời đối thoại của 

ngƣời mẹ thể hiện sự dồn dập, hối thúc con mình cho thấy sự lo lắng, thƣơng xót 

con của ngƣời mẹ. Mẹ không la bởi lẽ mẹ hiểu rằng ngoài kia những lời đồn thổi 

khiến con mình chƣa đủ mệt hay sao? Hơn lúc nào hết nó cần lời động viên hơn 

là la mắng hay sự giận dữ nên ngƣời mẹ không nở la con. Chỉ thƣơng sau này 

con mình không có chồng và cháu mình không có cha nên bà mới gặng hỏi một 

cách thúc giục nhƣ vậy. Những bà mẹ miền quê thật tội nghiệp hết lo cho chồng 

đến lo cho con, khi con lỡ dại mẹ cũng chính là ngƣời sốt sắng, buồn khổ nhất. 

Suốt cuộc đời mẹ lam lũ, hi sinh chịu đựng. Những câu hỏi dồn của ngƣời mẹ đôi 

khi cũng có sự trách móc nhƣng trách móc trong sự thƣơng cảm, đi đôi với sự dỗ 

dành dịu ngọt. Bà nghĩ rằng đời con mình sẽ ra sao nếu nó là ngƣời mẹ đơn thân 
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không có chồng. Đối với mẹ con mãi là đứa con bé bỏng một mình không thể 

gồng gánh đƣợc mọi chuyện. Tôi đã nghe ai đó nói rằng: “trẻ con khi lớn lên sẽ 

không còn là trẻ con trong khi cha mẹ vẫn không thôi làm cha mẹ.” Các lƣợt lời 

của ngƣời mẹ nhiều hơn ngƣời con và thể hiện sự gấp rút, hối hả hơn. Trong khi 

lời của ngƣời con thì ấp úng và chậm rãi. Qua sự khác biệt đó tính cách nhân vật 

đƣợc thể hiện một cách rõ nét. 

Bằng ngôn ngữ đối thoại tác giả đã miêu tả thành công tâm lí nhân vật để 

ta hiểu hơn về nhân vật để mà đồng cảm, sẽ chia. Ngôn ngữ đối thoại trong 

truyện Nguyễn Nhật Ánh rất dễ hiểu và ngắn gọn nhƣng không có nghĩa không 

thú vị. Và từ ngôn ngữ đễ hiểu ấy ngƣời đọc có thể suy nghĩ ra nhiều điều thật 

thâm thúy. Đồng thời qua đó tính cách nhân vật cũng khắc họa rõ nét. Đôi khi lời 

đối thoại chỉ đƣợc đáp trả bằng một lƣợt lời ngắn gọn “anh đi đây!.”  

[1; 306]…Câu nói khiến ta ta xúc động trƣớc sự chia li trong nƣớc mắt ấy, đó là 

quyết định khó khăn của Vinh nhƣng vì ngƣời con gái anh thƣơng anh chấp nhận 

hi sinh. Lúc này đây lí trí đã chiến thắng con tim. Trong những lời đối thoại ta 

thấy rằng giữa ba ngƣời lẽ ra ai cũng đƣợc hƣởng hạnh phúc nhƣng rất tiếc hạnh 

phúc chỉ dành cho hai ngƣời còn ngƣời thứ ba sẽ là ngƣời chịu đau khổ và đứng 

bên lề của hạnh phúc. Và Vinh quyết định nhận sự thiệt thòi đó về mình. Câu nói 

có dấu chấm thang thể hiện tình cảm của Vinh ẩn chứa sau câu chữ ấy. Câu văn 

nghe thật buồn và nhƣ tuyệt vọng, ở đây gống nhƣ sự ra đi mãi mãi nhƣ con 

ngƣời ta đã lƣờng trƣớc đƣợc sự rủi ro trƣớc chuyến đi ấy 

Và tác giả đã khép những lời đối thoại lại ở những trang cuối bằng hình 

ảnh Phúc trò chuyện với cậu bé Su “khi kể lại điều đó với tôi, mắt nó ngân ngấn 

nước: 

-Sao người ta phải xua đuổi bà ấy đi hả chú? 

-Vì người ta muốn bà ấy trở về nhà mình. Ở trong nhà mình thì bà ấy sẽ 

bình yên hơn là đi lang thang. 

-Bà ấy có nhà sao? 

-Chú nghĩ bà ấy có nhà… 

-Tại sao người ta bị điên hả chú? 
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-Có lẽ người ta bị một chấn động nào đó-Tôi ngập ngừng đáp. 

-Có phải khi người ta buồn thật buồn mà không có cách nào thoát ra được 

nỗi buồn đó. “[1; 320]…Nhƣ vậy phải chăng tác giả đƣa lời đối thoại này vào 

nhằm cho Vinh nhớ lại đứa con ngây thơ của mình cũng đồng thời nói lên hoàn 

cảnh mình lúc này cũng có một nỗi lòng thật buồn mà không thể nào thoát ra 

đƣợc. Giá nhƣ con ngƣời ta có thể điên để không còn buồn tủi trƣớc cuộc đời 

này, hay có thể điên để có thể trốn tránh những sự lựa chọn khó khăn nhƣ Phúc. 

Vì khi điên ta không còn biết ta là ai ta không còn biết gì về cuộc đời này không 

cần phải suy nghĩ, đắn đo, toan tính, không cần phải yêu thƣơng hay nhớ nhung 

về một ai cả. Đó cũng là một cách né tránh dù đó là cách không hay nhƣng nó là 

ý nghĩ tốt nhất để Phúc có thể chạy trốn ở thực tại. Và bé Su một đứa trẻ rất nhỏ 

đã thấu hiểu đƣợc điều đó và thƣơng cảm cho ngƣời đàn bà kia. Qua cuộc nói 

chuyện ta thấy rằng bé Su là một đứa trẻ rất nhạy cảm và giàu lòng vị tha. Dƣờng 

nhƣ nó sinh ra để thƣơng yêu hết thảy mọi ngƣời mọi vật trên đời này.  

 Qua việc sử dụng hàng loạt các lƣợt lời đối thoại giúp ta có thể hiểu thấu 

đáo hơn cảm xúc từ sâu thẳm bên trong của các nhân vật. Những ngôn ngữ đối 

thoại trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh đến thật tự nhiên hệ thống những đoạn 

đối đáp rất đa dạng và linh hoạt. Từ ngôn ngữ ấy góp phần rất lớn trong việc thể 

hiện tính cách nhân vật, từ đó truyền tải cho ngƣời đọc tƣ tƣởng, nội dung của tác 

phẩm. 

3.1.2.3. Ngôn ngữ độc thoại 

Độc thoại nội tâm là phát ngôn của nhân vật nói với chính bản thân, trực 

tiếp phản ánh quá trình tâm lý bên trong; kiểu độc thoại thầm, mô phỏng hoạt 

động suy nghĩ, xúc cảm của con ngƣời trong dòng chảy trực tiếp của nó. Sử dụng 

ngôn ngữ độc thoại trong truyện này Nguyễn Nhật Ánh muốn đào sâu tính cách, 

tâm hồn nhân vật. Trong truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình của nhà văn 

Nguyễn Nhật Ánh yếu tố độc thoại chiếm tỉ lệ rất thấp vì những câu chuyện của 

ông chủ yếu là ngôi thứ nhất ngƣời kể xƣng tôi nên yếu tố độc thoại là rất hiếm 

thấy. Nhƣng ở Ngày xưa có một chuyện tình yếu tố độc thoại xuất hiện một cách 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A2n_v%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
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độc đáo kì lạ qua lời bài hát của một ngƣời đàn bà điên mà bé Su đã kể cho Phúc. 

“ Bà điên hát những bài hát kỳ lạ: 

-Này chàng ơi 

Cánh diều hâu bay trên trời cao 

Con gà tìm mồi dưới đất…”[1; 318]. 

Chẳng một ai có thể đƣợc ý nghĩa của lời bài hát nhƣng rõ ràng lời bài hát đang 

hƣớng đến đối tƣợng là một chàng trai. Có lẽ ngƣời đàn bà này bị cú sốc về mặt 

tình cảm quá lớn nên đã hóa điên. Phải chăng câu hát đó chỉ hát trong vô thức 

chẳng mong một ai trả lời. Và chắc hẳn cũng chẳng có câu trả lời nào cho đích 

đáng. Hay một câu hỏi thật ngây ngô : 

“Móng vuốt của ai 

Của diều hâu hay của chàng?... 

Móng vuốt của ai 

Của chàng hay của diều hâu?”[1; 318]… 

Chỉ có những ngƣời điên mới có những câu hỏi nhƣ vậy. Và vì sao trong lúc chờ 

đợi Miền và bé Su ra chỗ hẹn Phúc lại nhớ đến câu bé Su với câu chuyện về 

ngƣời đàn bà điên đến thế? Chắc có lẽ vì nhớ con? Hay bởi vì Phúc thấy tâm trí 

mình nhƣ muốn nổ tung khi phải suy nghĩ về nhiều chuyện. Hình ảnh những 

ngƣời thân yêu nhất lại ùa về lần lƣợt và Phúc thấy có lỗi khi phải đối xử với mọi 

ngƣời nhƣ thế. Vì trƣớc khi đi xa con ngƣời ta thƣờng trách vấn bản thân mình 

khi có lỗi với những ngƣời ở lại. Hay là sự mong ƣớc của Phúc thà hóa điên để 

không còn biết gì về cuộc sống này khỏi phải suy nghĩ, hay đƣa ra những quyết 

định khó khăn khiến những ngƣời mình yêu quý phải đau lòng. Trong lúc lòng 

Phúc đang rối bời với những lo toan, suy nghĩ thì lời bài hát của ngƣời đàn bà 

điên vẫn cứ thế mà tuôn chảy. 

“-Này chàng ơi 

Cánh diều hâu bay trên trời cao 

Con gà con tìm mồi dưới đất.” [1; 319]… 

Tác giả đƣa những lời độc thoại của ngƣời đàn bà điên qua lời bài hát 

nhằm đƣa ra một triết lí. “lúc đó, tôi chỉ mỉm cười. Nhưng về sau này tôi nhận ra 
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nếu con người sống trọn một trăm năm, trừ ra cộng lại một cách chi li thì thời 

gian thực sự vui vẻ, bình yên, hạnh phúc chắc chỉ gói ghém trong vỏn vẹn một 

năm. Chín mươi chín năm còn lại được định nghĩa bằng các từ khóa: buồn khổ, 

toan tính, lo lắng, ưu tư và vô vàn những thứ mệt mỏi khác.”[1; 321]…Nếu cuộc 

sống này chỉ toàn là hạnh phúc thì con ngƣời ta đâu phải đau khổ, muộn phiền và 

cũng chẳng còn gì thú vị. Ta thử tƣởng tƣợng xem cuộc đời cũng giống nhƣ một 

bức tranh nếu màu đỏ, cam, xanh vàng… tƣợng trƣng cho sự may mắn, hạnh 

phúc thì màu xám, đen, nâu… là những gam màu tối tƣợng trƣng cho nỗi buồn, 

sự bất hạnh. Nếu một bức tranh chỉ có những gam màu sáng hoặc chỉ có những 

gam màu tối thì bức tranh sẽ không hoàn hảo đƣợc. Cuộc đời chúng ta cũng vậy 

nếu nhƣ suốt một đời ta chỉ gặp toàn chuyện vui và hạnh phúc thì cuộc sống thật 

tẻ nhạt và vô vị.  Nhƣng đôi khi vết thƣơng lòng quá lớn con ngƣời ta sẽ suy nghĩ 

nhiều và đổ bệnh ngƣời ta gọi là tâm bệnh, hay chính những cú sốc tinh thần 

khiến con ngƣời ta hoàng toàn gục ngã, bi lụy nhƣ ngƣời đàn bà điên kia. Và 

Phúc nghĩ đến bé Su qua lời hát của ngƣời đàn bà điên Phúc nhớ đến nó vì nó 

còn nhỏ mà đã sống tình cảm và biết đau xót trƣớc ngƣời đàn bà điên. Trong khi 

Phúc giẫm lên tình bạn đẹp đẽ của Vinh để cƣớp lấy vợ Vinh - ngƣời con gái 

Vinh yêu từ lúc nhỏ. Chắc hẳn Phúc đang đấu tranh tâm lí rất dữ dội và Phúc 

nghĩ với tấm lòng nhân hậu bé Su cần đƣợc trả về cái nơi nó sinh ra. Nơi đó có 

hai con ngƣời giàu tình yêu thƣơng và lòng cao thƣợng chứ không nhƣ Phúc một 

con ngƣời ích kỉ.  

Nhƣ vậy mƣợn lời độc thoại của ngƣời đàn bà điên theo hồi tƣởng của 

nhân vật Phúc gợi cho ta biết bao suy nghĩ và cho độc giả nhiều cách suy đoán. 

Vì sao trong giờ phút ra đi Phúc không hồi tƣởng về một tƣơng lai tốt đẹp nơi đó 

có bé Su và Miền mà hồi tƣởng về bé Su với câu chuyện ngƣời đàn bà điên ấy. 

Đây là cách xây dựng ngôn ngữ độc thoại một cách độc đáo mới lạ, khiến độc giả 

thắc mắc và đầy nghi vấn. Ta thấy rằng nếu nhƣ ngôn ngữ đối thoại trong truyện 

Nguyễn Nhật Ánh tự nhiên, mộc mạc, dễ hiểu thì ngôn ngữ độc thoại lại ẩn chứa 

biết bao triết lí về cuộc đời này. 
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3.2. Giọng điệu trần thuật 

“Giọng điệu” là thái độ, tình cảm, lập trƣờng tƣ tƣởng, đạo đức của nhà 

văn với hiện tƣợng đƣợc miêu tả thể hiện trong lời văn quy định cách xƣng hô, 

gọi tên, dùng từ, sắc điệu tình cảm, cách cảm thụ xa gần, thân sơ, thành kính hay 

suồng sã, ngợi ca hay châm biếm,…”. “Giọng điệu là một yếu tố đặc trƣng của 

hình tƣợng tác giả trong tác phẩm. Nếu nhƣ trong đời sống, ta thƣờng chỉ nghe 

giọng nói nhận ra con ngƣời thì trong văn học, giọng điệu giúp chúng ta nhận ra 

tác giả”. Ngƣời đọc có thể nhận thấy tất cả chiều sâu tƣ tƣởng thái độ, vị thế, 

phong cách, tài năng cũng nhƣ sở trƣờng ngôn ngữ, cảm hứng sáng tạo của ngƣời 

nghệ sĩ thông qua giọng điệu. Nền tảng của giọng điệu là cảm hứng chủ đạo của 

nhà văn. Và trong truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình ta nhận thấy nhà văn 

có giọng điệu rất phong phú và đa dạng 

3.2.1. Giọng điệu trữ tình ngọt ngào 

Kiểu giọng điệu trữ tình ngọt ngào thƣờng đƣợc Nguyễn Nhật Ánh thể 

hiện qua những câu văn giàu chất thơ và hình ảnh đẹp. Trong truyện dài Ngày 

xưa có một chuyện tình ta bắt gặp những câu văn này thật nhẹ nhàng và dễ đi vào 

lòng ngƣời thể hiện qua cách xƣng hô đối thoại của các nhân vật để từ đó ta cảm 

nhận đƣợc giọng điệu của nhân vật. Đó là cuộc trò chuyện của Cỏ Mây và bé Su. 

“một lần Cỏ Mây nói:  

- Tối hôm qua mình mơ thấy mình về nhà  

-Bạn mơ thấy ba mẹ bạn sao? 

-Ờ. 

-Họ như thế nào? 

-Mình nghe tiếng ba mẹ mình lao xao trò chuyện. Tiếng của bà ngoại 

mình rên rẩm vì cái chân đau. Và tiếng con Vện sủa đâu đây. Cả tiếng mưa trên 

mái lá nữa.”[1; 88]…Trong cái giọng ấy dƣờng nhƣ ta thấy sự mong chờ, hớn hở 

của Cỏ Mây đó là tâm trạng của một cô bé thiếu thốn tình thƣơng của cha mẹ. Cả 

trong giấc ngủ cũng mơ thấy cha mẹ mình. Nhƣng Cỏ Mây không hình dung ra 

đƣợc ba mẹ mình nhƣ thế nào vì từ nhỏ nó đã không nhìn thấy đƣợc cha mẹ. Mặc 
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dù khi nói đến chuyện buồn nhƣng trong giọng điệu của cô bé có cái gì đó vui 

tƣơi, hớn hở có lẽ nó tin vào giấc mơ đó, nó kể bằng sự trong sáng, thơ ngây 

 Đọc truyện xong những câu xƣng gọi thân mật của Vinh và Miền khiến tôi 

nhớ mãi nó êm diệu, nhẹ nhàng. Nó thể hiện tình bạn thân thiết gắn bó luôn cùng 

nhau sẽ chia vui buồn của đôi bạn giành cho nhau.  

“-Vinh ơi Vinh! 

Tôi chống một chân xuống đất, ngoảnh nhìn nó: 

Gì hả Miền? 

Miền đứng trước hiên, một tay cầm túi ni lông, tay kia ngoắt tôi: 

-Vinh lại đây!... 

-Tặng Vinh nè 

-Miền mới đi ăn cưới ông chú về. Miền để giành cho Vinh đó… 

-Cảm ơn Miền nha?”[1; 98]… 

Tình bạn của Vinh và Miền thật đẹp, nó không quá thân mật nhƣng thật ấm áp, 

nó trong sáng nhƣ ánh pha lê kia cứ lung linh óng ánh một cách diệu kì. Còn 

phần Vinh mặc cho đòn roi của anh Hƣớng nó cứ thích gần gũi nhỏ Miền. Giọng 

điệu thật kín đáo, dịu dàng và tinh tế biết bao. Cuộc sống phong phú và đa dạng 

sẽ phải có những khoảnh khắc buồn, những thoáng vui, những phút giây cảm 

động và tiếc nuối về một cái gì đó, về một ai đó. Những xúc cảm thầm kín, 

những khoảnh khắc đẹp ấy luôn lẩn khuất trong tâm hồn con ngƣời mà không 

phải ai cũng thấy, cũng cảm nhận đƣợc. Có một thời tình cảm của Vinh còm và 

Nhỏ Miền lại đẹp đến vậy. Giọng  điệu của Vinh đối với Miền lúc nào cũng nhẹ 

nhàng, từ tốn 

 Còn giọng điệu của Phúc thì êm dịu trong khi thuyết phục Miền cùng 

mình bỏ trốn.  

“em à, mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi - Giọng Phúc đều đều bên tai tôi - Ta 

không thể phung phí cuộc đời mình và đối xử với nó một cách bất công. Anh và 

em đã đến tuổi sống theo ý thích của mình chứ không phải sống theo ý thích của 

người khác. Ai cũng có thể phê phán mình nhưng đâu có ai sống thay cho mình!” 

[1; 286]… Những lời lẽ của Phúc mới êm đềm và thuyết phục làm sao nó nhƣ làn 
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suối mát chảy vào lòng dất trong những ngày khô hạn. Dĩ nhiên Phúc nói đúng 

cuộc đời này ta chỉ sống một lần nên phải sống sao cho mình thấy hạnh phúc 

thỏa mái nhất. Và dù mình có sai lầm thì đã sao? Có ai đã sống thay cho mình 

ngày nào đâu mà họ biết hết những trăn trở nghĩ suy trong lòng mình. Với giọng 

điệu trữ tình nhƣng cũng mang nhiều triết lí sâu xa.  

 Bằng giọng văn nhẹ nhàng nhƣng sâu lắng Nguyễn Nhật Ánh khiến ngƣời 

đọc cảm thấy lâng lâng trƣớc những câu văn trữ tình giàu triết lí. Qua giọng điệu 

ta có thể thấu hiểu đƣợc cảm xúc của nhân vật khi buồn vui hay giận hờn. Và 

Ngày xưa có một chuyện tình nhƣ một bài văn xuôi giàu chất thơ đi vào lòng 

ngƣời với những lời lẽ thật ngọt ngào 

3.2.2. Giọng điệu triết lí 

Giọng điệu triết lí bao giờ cũng gợi cho ta nhiều suy nghĩ và chiêm 

nghiệm ra những điều thâm thúy nhất. Giọng điệu trong truyện Nguyễn Nhật 

Ánh không sâu xa khó hiểu nhƣng nó để lại biết bao nhiêu điều cho ngƣời đọc về 

cuộc đời về tình yêu. “con đừng lo. Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình 

yêu gieo xuống hạt giống của mình. Tới một ngày nào đó, chiếc áo tình bạn trở 

nên chật chội, con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác.”[1; 56]… Lời cậu Huân là 

lời của một ngƣời từng trải trong tình yêu mặc dù cậu chƣa có vợ nhƣng lời nào 

của cậu cũng chí lí cũng sâu sắc. Tình yêu cũng giống nhƣ cái cây ban đầu chỉ là 

một hạt giống nếu gặp một thời điểm nhất định nó sẽ nảy mầm và sự vun đắp, 

chăm bón của con ngƣời khiến nó sẽ đơm hoa kết trái. Và có ai đó đã nói rằng 

khi yêu thì trong mắt mình ngƣời mình yêu luôn đẹp nhất. Tôi nghĩ câu nói này 

hoàn toàn chính xác bởi lẽ khi yêu con ngƣời ta có thể bỏ qua mọi thói hƣ tật xấu 

của nhau tôi đã từng nghe mẹ mình đọc rằng : 

Lỗ mũi mười tám gánh lông 

Chồng yêu chồng bảo râu hồng trời cho 

Đêm nằm thì ngáy o o, 

Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. 

Đi chợ thì hay ăn quà, 

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. 
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Trên đầu những rạ cùng rơm, 

Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu… 

Vâng khi ngƣời ta đã thƣơng thì thấy cái gì của nhau cũng đẹp và chấp 

nhận đƣợc kể cả những thói xấu. Và đó là lí do mà khiến Phúc cũng thích nhỏ 

miền nó không thể lí giải đƣợc vì sao trong khi nó biết rất rõ Vinh còm bạn nó 

cũng thích nhỏ Miền. Nó muốn nhƣờng tình yêu này cho Vinh lắm nhƣng vì Nhỏ 

Miền không thích Vinh và đây là lí do nó cảm thấy chính đáng nhất để ngụy biện 

cho chính lỗi lầm của mình. Và phải chăng nhƣ lời cậu Huân nói : “đau khổ chỉ 

có tính chất tính chất tình huống chứ không phải là bản chất của tình yêu, bởi khi 

cánh cửa này đóng lại với Thủy Tinh thì đồng thời một cánh cửa khác mở ra với 

Sơn Tinh. Trong tình yêu luôn luôn tồn tại một quy luật nghiệt ngã: đau khổ của 

người này đôi khi là hạnh phúc của người kia, và ngược lại. Số phận thích ném 

đá những người đang yêu, nhưng khi tảng đá rơi trúng đầu người này hiển nhiên 

nó sẽ không rơi trúng đầu người khác.” [1; 128]…Cậu Huân nói gì cũng ẩn chứa 

một triết lí sâu xa. Và đúng nhƣ thế cuộc tình giữa ba ngƣời sẽ không bao giờ có 

kết cục tốt đẹp, sẽ có một ngƣời bị thua cuộc và từ bỏ cuộc chơi để hai ngƣời còn 

lại đƣợc cảm thấy vui vẻ và thỏa mái. Và dĩ nhiên ngƣời thua cuộc bao giờ cũng 

là ngƣời đáng thƣơng và khổ đau nhất. Với giọng văn giàu triết lí khiến Nguyễn 

Nhật Ánh đã cho chúng ta chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc đời này. 

Những câu văn của Nguyễn Nhật Ánh thƣờng thể hiện mang tính chất khẳng 

định, ý kiến đƣa ra đã trở thành chân lí. Nhà văn nói các kiểu triết lí khác nhau, 

thông qua giọng điệu cụ thể, giọng điệu triết lí gắn liền với cách cắt nghĩa mới 

hay hơn cung cấp thêm ý nghĩa cho một khái niệm đã quen thuộc. Nhiều triết lí 

bắt nguồn từ những suy nghĩ riêng, những cảm nhận riêng của tác giả đƣợc biểu 

đạt bằng giọng điệu thể hiện những suy ngẫm chiêm nghiệm của nhà văn về vấn 

đề tình yêu, về cuộc sống, con ngƣời một cách mới mẻ. 

 Đến một đứa bé cũng có một triết lí riêng tuy ngây thơ, trong sáng nhƣng 

cũng là điều đáng để chúng ta suy ngẫm. “ Con thích đi trên những cây cầu. Con 

kiến theo cành tre bò từ bên này bờ ao sang bên kia bờ ao cũng giống như ta đi 
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từ bờ biển này qua bờ biển kia thôi. Nếu gió thổi chúng qua bên kia bờ như 

chúng ta đi máy bay thì có gì là vui 

Tôi chép miệng: 

-Người ta không thể xây cầu qua biển vì biển quá rộng 

-Quá rộng thì mỗi ngày xây một khúc thôi. Xây một ngàn năm thì cũng 

xong. 

-Lúc đó thì chú và con đều chết cả rồi-Tôi thở ra-Và hầu hết những người 

tham gia xây dựng cây cầu đó cũng không ai còn sống để nhìn thấy cây cầu. 

-Nhưng trước khi chết thì mọi người đều biết mình đang xây dựng một cây 

cầu.-Nó nói, như người lớn-Chẳng lẽ vì biết ngày mai mình sẽ chết mà ngày hôm 

nay mình không muốn làm gì!” [1; 145-146]… Câu nói của một đứa trẻ khiến ta 

thật sự bất ngờ và nể phục. Bởi lẽ con ngƣời ta không ai biết trƣớc đƣợc cái ngày 

mà mình chết và nếu nhƣ có chết thì ta cũng sống sao cho trọn vẹn với ngày hôm 

nay để không hối tiếc. Xuân Diệu đã từng viết : 

“ Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt 

Còn hơn le lói suốt trăm năm” 

Ta đến với cuộc đời này bằng đôi bàn tay không và khi chúng ta trở về cát 

bụi cũng chỉ với đôi bàn tay ấy. Nhƣng chúng ta không để lại thành quả gì trên 

chính cuộc đời này là lỗi ở ta. Và những thành quả ấy nếu đời này chúng ta 

không đƣợc nhận thì mai sau con cháu thế hệ sau sẽ đƣợc nhận và tiếng thơm của 

ta sẽ đƣợc nhắc lại muôn đời.  

           Ai đó đã bảo: Tình yêu đƣợc đo bằng nỗi nhớ, trong tình yêu nỗi niềm đau 

đớn và dữ dội nhất là nỗi niềm nhung nhớ. Và nếu nhƣ một ngày nỗi nhớ nhạt 

dần thì đã đến lúc tình yêu kia cũng không còn neo đậu trong tâm trí ta. “nỗi nhớ 

Miền cũng nhạt theo thời gian. Mối tình học trò kéo dài một năm, neo vào trí nhớ 

tôi trong hai năm, tới năm thứ ba thì lỏng dần. Tôi nghe người ta bảo rằng tình 

yêu là lửa, sự xa cách là gió. Gió sẽ dập tắt những ngọn lửa lớn. Câu nói rất hay, 

nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Sự xa cách chỉ nuôi dưỡng tình yêu trong 

trường hợp ta còn hy vọng, ta biết ta đang chờ đợi điều gì và ta vững tin sự kiên 

nhẫn sẽ được đền đáp. Hy vọng chính là oxy của tình yêu. Nếu không có chiếc 
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cọc hy vọng để bám vào, tình yêu sẽ buông tay và ngọn lửa sẽ lụi tàn” [1; 207]… 

Ông bà ta nói chớ có sai: “ xa mặt sẽ cách lòng” dù ngƣời ta có yêu thƣơng nhau 

nhƣ thế nào đi nữa nếu trong một thời gian quá dài không gặp nhau thì tình cảm 

sẽ nhạt nhòa theo năm tháng. Mà lòng ngƣời là thứ dễ thay đổi nhất trong khi 

ngoài kia có biết bao nhiêu là cám dỗ đang xô bồ. Giọng văn nhẹ nhàng nhƣng để 

lại trong ta biết bao nhiêu điều đáng phải suy nghĩ  

 Một lần nữa bé Su lại cho ta một triết lí về cuộc đời này theo cách suy 

luận của trẻ con nhƣng rất thấm. “khác với trẻ con, người lớn chỉ lớn thêm được 

một lúc nữa thôi. Rồi họ không lớn nữa mà sẽ già đi. Sau đó thì họ qua đời. Và 

mình sẽ lần lượt mất dần những người thân.[1; 260]… Cậu bé đã cho ta biết về 

triết lí nhân sinh. Cũng nhƣ những chiếc lá kia thôi từ xanh sẽ ngã sang vàng rồi 

sẽ lìa cành và ra đi mãi mãi. Rồi những chiếc lá xanh khác lại mọc lên. Con 

ngƣời cũng vậy ai rồi cũng sẽ lớn lên già nua và chết đi, đó là quy luật của tự 

nhiên không ai có thể cƣỡng lại đƣợc. Vũ trụ thì còn mãi nhƣng đời ngƣời thì 

ngắn ngủi nhƣ Xuân Diệu đã viết: 

“Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi nữa 

Nên buâng khuâng tôi tiếc cả đất trời” 

Một chú bé nhỏ vậy mà có cách nghĩ nhìn xa trông rộng và hiểu đƣợc cái 

quy luật đáng sợ của tạo hóa. Ai sống trên đời này điều gì họ cũng có thể làm 

đƣợc ngoại trừ tuổi già và sắc đẹp đó là những thứ có giới hạn không ai có thể trẻ 

mãi, sống mãi. Cũng nhƣ mọi ngƣời đều đến thế giới này rồi đến một ngày nào 

đó cũng phải nói lời từ giã dù rất muốn ở thêm 

 Nhƣ vậy với giọng điệu triết lí Nguyễn Nhật Ánh giúp ta có những suy 

nghĩ sâu sắc đầy đủ hơn về cuộc sống con ngƣời trên cuộc đời này để mà cảm 

thông để mà sang sẻ vì cuộc đời này đâu chỉ toàn là màu hồng, mà có những 

mảnh đời bất hạnh đang bủa vây quanh ta 

3.2.3. Giọng điệu suy tƣ trăn trở 

Điểm khác biệt trong những truyện trƣớc kia của Nguyễn Nhật Ánh là đều 

viết về các cô cậu học trò, các em thiếu nhi. Còn đối với truyện dài ngày xưa có 

một chuyện tình thì viết về cuộc đời của nhân vật từ lúc nhỏ cho đến khi trƣởng 
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thành dựng vợ gả chồng, mà ngƣời lớn thì có lắm những mối suy tƣ, lo nghĩ nên 

giọng điệu ở đây chủ yếu là giọng điệu trăn trở của các nhân vật khi vào độ tuổi 

trƣởng thành. “một mình đạp xe trên đường về, tôi nghe đầu mình ong ong như 

có ai vừa thả vào đó một mớ chong chóng. Đầu tôi quay tít mù. Tôi tự đặt cho 

mình vô số câu hỏi và tôi loay hoay tìm cách tự trả lời. Rằng nhỏ Miền hẹn thằng 

Phúc đến nhà ông Giáo Dưỡng để mượn sách là chuyện bình thường. Chuyện 

cỏn con như thế chẳng lẽ lúc nào nó cũng rủ tôi đi chung. Chắc Miền sợ làm 

phiền tôi nên chọn cách đi một mình đó thôi. Thằng Phúc có lẽ thấy chuyện đó 

không có gì quan trọng nên không nói cho tôi biết. Cũng có thể nó định nói 

nhưng tôi đến phút chót nó lại không nhớ ra. Tôi cũng vậy thôi. Xưa nay, có 

những chuyện tôi định kể cho Phúc nghe, đến khi gặp nó tôi lại quên béng. Ờ, có 

vậy mà tôi cũng quýnh lên” [1; 85-86]…Những lo sợ của Vinh hoàn toàn có lí ai 

mà không lo khi ngƣời mình thƣơng lại đi chơi cùng một đứa con trai khác mà 

không có mình bên cạnh. Giọng điệu ở đây khiến ta cảm nhận đƣợc sự cuốn 

cuồn, lo sợ của Vinh. Đúng là càng lớn con ngƣời ta lại có nhiều chuyện phải suy 

nghĩ, chúng  ta không chỉ sống vì chúng ta mà chúng ta sống vì ngƣời khác sống 

sao cho hợp với đạo lí, lẽ phải, nhƣng cái đó khi nói lí thuyết suông thì dễ nhƣng 

khi thực hành thì có khi ta lại vi phạm. Vì vậy cuộc đời về cơ bản là buồn và có 

vô vàn mối lo nghĩ. “chiều hôm sau khi Phúc ra về, tôi ngồi một mình ngoài 

vườn thẫn thờ chờ đêm xuống. Tôi nhớ lại túi bánh xu xê hôm trước Miền tặng 

tôi mà lòng buồn muốn khóc. Hóa ra Miền chẳng có ẩn ý gì khi tặng bánh cho 

tôi. Có thể nó chẳng biết sự tích vua Lê Anh Tông, chẳng biết bánh xu xê có một 

tên gọi khác. Nó tặng bánh cho tôi như tặng một phần quà an ủi. Để nó khỏi ray 

rứt. Và để cho tôi đỡ bị thiệt thòi.” [1; 114]… Miền tặng bánh cho Vinh chiếc 

bánh đó chỉ là tình bạn mà Miền dành cho Vinh có lẽ là sự biết ơn chứ không hề 

có ý gì khác. Vậy mà làm Vinh mừng rỡ và nghĩ theo một hƣớng khác rồi đâm ra 

suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn rầu. Giọng điệu đôn hậu ấm áp, ân tình ấy góp phần vào 

việc lột tả, khám phá những suy tƣ, trăn trở, dằn vặt trong tâm hồn nhân vật. 

Giọng điệu của đoạn văn chùng xuống nhƣ ngƣời ta cố đánh cho nốt nhạc xuống 

đến nốt thấp nhất với giọng điệu buồn tủi đến nao lòng. Và khi tình yêu đặt quá 



57 

nhiều hy vọng đến khi nhận ra sự thật con ngƣời ta hụt hẫng nhƣ rơi xuống vực 

sâu. Nỗi khổ tâm của Vinh ít ai mà hiểu đƣợc, khi đôi tim đã lỡ nhịp đập thì âu 

đành phận Vinh không thể cƣỡng cầu hay gƣợng ép.  

Rồi đến cái ngày Phúc ra đi Vinh còm cũng vô vàn những câu hỏi đặt ra 

cho lòng mình. “nếu Phúc không đột ngột biến thành một chàng trai hấp dẫn thì 

liệu Miền có yêu tôi không, hay nó mãi mãi chỉ xem tôi là một người bạn tốt?”. 

Tôi biết đó là một câu hỏi ngu ngốc, chỉ có tác dụng gây nhức đầu. Nó thuộc về 

loại câu hỏi mà người ta chỉ có thể chạm vào cái lõi của nó để biết được thực 

chất của vấn đề.”[1; 137-138]… Ngƣời ta nói đúng thử hỏi đƣờng nào vào yêu 

không mang nhiều đau khổ. Huống chi đó là tình yêu đơn phƣơng không nói 

thành lời thì còn khổ tâm đến nhƣờng nào nữa? thế mà Vinh ngƣời con trai ấy 

vẫn không bỏ cuộc vẫn yêu Miền say đắm nhƣ những ngày đầu. Tình yêu có sức 

mạnh gê gớm nó có thể khiến một ngƣời đang bi lụy trở nên mạnh mẽ, hay cũng 

có thể khiến con ngƣời ta mất ăn mất ngủ thao thức. Những câu hỏi cứ chập chờn 

trong đầu Vinh mà không có lời giải đáp. Giọng điệu của câu văn đầy hoài nghi, 

trăn trở mà Vinh không thể nào thoát ra đƣợc 

Tình yêu giữa Phúc, Vinh, và Miền cứ trong vòng vây lẩn quẩn không lối 

ra khi Phúc đã ra đi bất chợt lại quay về khiến cho Miền nhiều đêm suy nghĩ. “tôi 

trằn trọc suốt đêm bên cạnh Vinh và sáng hôm sau khi Phúc xuất hiện, vẻ mặt 

rạng rỡ của anh lập tức tán mỏng những ưu tư và tôi yên tâm cảm thấy trái đất 

vẫn bình thản quay quanh mặt trời. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại 

nhận ra tôi đau khổ quay về đối diện với chính mình. Trong mấy ngày liền tinh 

thần tôi bất định như cây kim trên chiếc la bàn bị hỏng chuyển động qua lại một 

cách bối rối giữa ngày và đêm, giữa đúng và sai, giữa Phúc và Vinh. Cây kim đó 

chỉ dừng lại, trỏ vào Phúc khi anh thú nhận anh còn rất yêu tôi và luôn nhớ đến 

tôi cả trong giấc ngủ.” [1; 283-284]… lại một lần nữa Miền đứng giữa sự lựa 

chọn khó khăn quay về bên Phúc hay ở lại bên Vinh điều đó khiến Miền càng 

thêm mệt mỏi và u sầu. Giọng điệu ở đây cho thấy sự rối bời đắn đo không có 

cách giải quyết ổn thỏa của Miền. Tình yêu có khi khiến con ngƣời ta thăng hoa, 
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đôi khi cũng đẩy con ngƣời ta vào bờ vực thẳm. Mà ở đây cả ba nhân vật Vinh, 

Phúc, Miền cứ quẩn quanh nhƣ những con nai bị giăng lƣới.  

Nhƣ vậy với giọng điệu đầy suy tƣ trăn trở Nguyễn Nhật Ánh đã thể hiện 

tâm trạng của nhân vật một cách rõ nét nhất. Đó là tâm trạng lo lắng suy tƣ trăn 

trở khi gợi nhớ về câu chuyện tình cảm động của ba nhân vật trong truyện. Qua 

đó ta thấy đƣợc tình yêu có muôn màu muôn vẻ và lắm lúc tình yêu khiến con 

ngƣời ta yếu đuối, trở nên ích kỉ và khi yêu không một ai tránh đƣợc hai chữ đau 

lòng. Nguyễn Nhật Ánh đã thành công khi sử dụng giọng điệu suy tƣ, lo lắng, 

trăn trở để nói lên tâm trạng của các nhân vật tâm trạng bất an, suy tƣ, buồn tủi. 

Từ giọng điệu đó ngƣời đọc càng hiểu hơn về nhân vật để mà mở lòng ôm ấp 

vuốt ve những tâm hồn đáng thƣơng ấy. 

*Tiểu kết : 

Yếu tố dẫn đến thành công cho một truyện dài chính là ngôn ngữ và giọng 

điệu. Bằng ngôn ngữ trần thuật ở ngôn thứ nhất tác giả đã để cho mỗi nhân vật 

trong cuộc tình tay ba bộc bạch hết nỗi lòng của mình để tạo sự công bằng không 

ai phải thiệt thòi. Và ở ngôi kể này ngƣời đọc tin rằng cái mà tác giả viết ra là 

thật. Bên cạnh đó giọng điệu đa màu sắc cũng làm nên thành công cho tác phẩm 

trƣớc hết là giọng điệu trữ tình ngọt ngào khiến câu văn trở nên mƣợt mà hấp 

dẫn. Hay giọng điệu triết lí khiến độc giả phải suy tƣ trăn trở về tình bạn, tình 

yêu, tình ngƣời và những triết lí đáng cho ta phải suy ngẫm. Và giọng điệu suy tƣ 

trăn trở khiến ta đồng cảm, thấu hiểu hơn cho những bất hạnh, buồn tuổi của 

nhân vật để rồi ta cảm thƣơng cho những số phận ấy 
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C. KẾT LUẬN 

Gọi Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn viết cho thiếu nhi, là người chuyên viết 

truyện cho tuổi mới lớn, e rằng còn còn chưa đủ, chưa đúng. Nguyễn Nhật Ánh 

viết cho tất cả mọi người. Các tác phẩm thành công của anh đã đạt đến, đã mang 

chứa những giá trị văn chương thực sự (Ý Nhi). Nguyễn Nhật Ánh là cây bút 

sáng tạo ông đã đi sâu vào thế giới trẻ thơ một cách chân thật đọc truyện ta lại 

tìm thấy mình đâu đó. Ngƣời đọc nhƣ bị lôi cuốn vào những trang sách ấy đọc 

không rời mắt đọc say sƣa, mê mẫn. Đặc trƣng nổi bật của ngòi bút Nguyễn Nhật 

Ánh là đi sâu, lách sâu vào thế giới trẻ thơ. Anh dƣờng nhƣ đã trẻ lại để có thể 

nhập vai tốt nhƣ vậy. Và cứ thế hàng loạt những cuốn truyện đƣợc ra đời đó là 

những đứa con tinh thần và đứa nào chào đời cũng đƣợc lau chùi sạch sẽ, cẩn 

thận.  

Không gian trong truyện là không gian làng quê nghèo dân dã, chất phác 

không gian đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nơi xóm làng miền quê nghèo. 

Không gian giữa hiện thực và quá khứ đan xen vào nhau tạo nên một cái kết thật 

viên mãn. Cùng với không gian thì thời gian trong truyện cũng có nhiều biến đổi. 

Thời gian một đời ngƣời nhƣng đƣợc thu gọn lại nhƣờn chỗ cho sự thăng hoa của 

câu chữ về tâm lí nhân vật.  

Một trong những yếu tố tạo nên ấn tƣợng mạnh mẽ và sâu đậm trong 

truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình chính là ngôn ngữ và giọng điệu Ngôn 

ngữ linh hoạt, có khi uyển chuyển truyền cảm, có khi lại suy tƣ với bao niềm lo 

nỗi sợ. Có khi luyến tiếc có khi xót xa đau buồn. Ngôn ngữ thì đời thƣờng dễ 

hểu, ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu chất thơ và cả ngôn ngữ đối thoại độc thoại. 

Khai thác khía cạnh ngôn ngữ này nhằm lột tả đƣợc tính cách nhân vật và từng số 

phận của mỗi ngƣời  

Những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh sẽ còn mãi với thời gian với thế 

hệ đó là những cơn gió mát thổi vào tâm hồn của chúng ta đặc biệt là trẻ thơ, bồi 

dƣỡng tâm hồn, nuôi dƣỡng nhân cách nơi để các em hoàn thiện hơn nơi đó gắn 

liền với những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh 
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